Oslo, 1 oktober 1913, eerste voordracht
 
Het onderwerp waarover ik deze dagen wil spreken, lijkt me bijzonder belangrijk in het licht van de huidige tijd en omstandigheden. Ik wil van meet af aan benadrukken dat het niet om een of andere sensatiezucht of iets dergelijks gaat dat het onderwerp de inhoud is: Het vijfde evangelie. Want ik hoop te kunnen laten zien dat zo'n vijfde evangelie in zekere zin ook daadwerkelijk kan worden uitgesproken, in een zin die voor ons in deze tijd van bijzonder belang moet zijn en dat geen andere naam beter geschikt is dan de naam "het vijfde evangelie". Dit vijfde evangelie, zoals u zult horen, is vandaag nog niet in een transcriptie aanwezig. Maar het zal zeker ook aanwezig zijn in zeer specifieke geschriften in de toekomstige dagen van de mensheid. In zekere zin zou je echter kunnen zeggen dat dit Vijfde Evangelie even oud is als de vier andere Evangelies.
 
 
Maar om over dit vijfde evangelie te kunnen spreken, is het noodzakelijk dat we het vandaag eens worden over een soort inleiding over een aantal belangrijke punten die nodig zijn voor het volledige begrip van wat we nu het vijfde evangelie willen noemen. En ik wil graag aannemen dat de tijd zeker niet ver weg zal zijn wanneer zelfs in de laagste scholen, zelfs in de meest primitieve klassen, de wetenschap, die gewoonlijk geschiedenis wordt genoemd, zichzelf een beetje anders zal horen dan ze tot nu toe heeft gehoord. Het concept van Christus, het idee van Christus, zal in de toekomst zeker een heel andere, belangrijkere rol spelen in de beschouwing van de geschiedenis, zelfs in de meest elementaire beschouwing van de geschiedenis dan tot nu toe het geval was. Ik weet dat ik met deze zin dit jaar eigenlijk iets paradoxaals zeg. Laten we niet vergeten dat we terug kunnen gaan naar niet zo verafgelegen tijden, toen ontelbare harten hun gevoelens en gevoelens veel intenser naar Christus richtten onder de eenvoudigste en meest opgeleide inwoners van de Westerse landen van Europa, meer dan nu het geval is. Vroeger was dit nog veel meer het geval. Wie in de literatuur van nu om zich heen kijkt, die nadenkt over de interesses van de huidige mens, over zijn hart, zal de indruk hebben dat het enthousiasme, de emotie van het gevoel voor de idee van Christus aan het afnemen is, vooral in het afnemen, waarbij men aanspraak kan maken op een bepaalde opvoeding die uit de tijd volgt. Het lijkt dan ook paradoxaal dat, zoals ik zojuist heb benadrukt, onze tijd toewerkt naar het idee dat het concept van Christus een veel belangrijkere rol speelt in de contemplatie van de menselijke geschiedenis in de niet al te verre toekomst dan tot nu toe het geval is geweest. Lijkt dit geen complete tegenstrijdigheid te zijn?
 
 
Laten we deze gedachte nu van een andere kant benaderen. Ook hier in deze stad heb ik vaak mogen spreken over de betekenis en de inhoud van het idee van Christus. En in de boeken en cycli die hier beschikbaar zijn, vindt u vele verklaringen uit de diepten van de geestelijke wetenschap over de mysteries van het zijn en de idee van Christus. Iedereen moet de mening krijgen, wanneer hij zich in zichzelf absorbeert wat er in lezingen, cycli en in onze literatuur is gezegd, dat een sterke, grote bewapening behoort tot het volledige begrip van het wezen van Christus, dat men de diepste concepten, opvattingen en ideeën moet raadplegen als men zich wil laten leiden door het volledige begrip van wat Christus is en wat de impuls is die door de eeuwen heen als impuls van Christus is gegaan. Men zou misschien zelfs tot de conclusie kunnen komen, als niets anders daartegen zou pleiten, dat men eerst de hele theosofie of antroposofie moet kennen om tot een correcte opvatting van Christus te komen.
 
 
Als we hier echter van af kijken en naar de geestelijke ontwikkeling van de afgelopen eeuwen, worden we van eeuw tot eeuw geconfronteerd met datgene wat bestaat in gedetailleerde, diepgaande wetenschap die bestemd is om Christus en zijn verschijning te begrijpen. Door de eeuwen heen hebben mensen hun hoogste en belangrijkste ideeën gebruikt om Christus te begrijpen. Nogmaals, het lijkt er nu op dat alleen de belangrijkste intellectuele activiteiten van de mens voldoende zijn om Christus te begrijpen. Is dit inderdaad zo? Dat dit niet het geval is, kan worden aangetoond door een zeer eenvoudige overweging.
 
 
Laten we als het ware op een geestelijke schaal zetten wat tot nu toe heeft bijgedragen aan het begrip van Christus door middel van wetenschap, wetenschap en ook antroposofisch begrip van het begrip van Christus. Laten we dit alles op de ene schaal op een geestelijke schaal plaatsen en laten we op de andere schaal in onze gedachten alle diepe gevoelens, alle intimiteit in de zielen van mensen die zich door de eeuwen heen hebben gericht op wat Christus wordt genoemd, en we zullen ontdekken dat alle wetenschap, alle eruditie, zelfs alle antroposofie, die we kunnen verzamelen om Christus te verklaren, stijgt verrassend in de schaal, en alle diepe gevoelens en gewaarwordingen die de mensen hebben geleid tot het Christus-zijn, tot de verschijning van Christus, duwen de andere schaal diep, diep naar beneden. Men zegt niet te veel als men beweert dat er een geweldig effect van Christus kwam en dat de kennis van Christus daar het minst toe heeft bijgedragen. Het zou echt heel slecht voor het christendom zijn geweest als men alle geleerde argumenten van de middeleeuwen, de scholastiek en de kerkvaders had gebruikt om aan Christus gehecht te zijn, of als men alleen maar alles nodig had gehad wat we vandaag de dag via de antroposofie kunnen verzamelen om het idee van Christus te begrijpen. Wat men ermee zou kunnen doen, zou echt heel weinig zijn. Ik geloof niet dat iemand die onbevooroordeeld naar de loop van het christendom door de eeuwen heen kijkt, daar serieus bezwaar tegen heeft. Maar we kunnen deze gedachte van een andere kant benaderen.
 
 
Laten we terugkijken op de tijd dat het christendom nog niet bestond. Ik hoef u alleen maar te herinneren aan datgene wat in de meeste zielen hier zeker volledig aanwezig is. Ik hoef u er alleen maar aan te herinneren hoe de Griekse tragedie in het oude Griekenland, met name in haar oude vorm, toen zij de strijdende God of de mens in wiens ziel de strijdende God werkte, de goddelijke heerschappij en het vlechtwerk in het oude Griekenland onmiddellijk zichtbaar maakte, alsof het vanaf het toneel was. Ik hoef er alleen maar op te wijzen hoe Hoher zijn belangrijke poëzie verweven is met het werk van het spirituele, ik hoef alleen maar te wijzen op de grote figuren van 5ocrates> Plato, Aristoteles. Met deze namen komt een geestelijk leven van de hoogste soort voor onze ziel op een bepaald gebied. Als we al het andere negeren en alleen kijken naar de enige figuur van Aristoteles die eeuwen voor de stichting van het christendom werkte, worden we geconfronteerd met wat in zekere zin geen toename, geen enkele verdere opvoeding tot nu toe heeft meegemaakt. Het denken, de vorming van de menselijke logica door Aristoteles, is zelfs vandaag de dag nog zo enorm volmaakt dat we kunnen zeggen dat er iets van de hoogste kwaliteit in het menselijk denken is bereikt, zodat er nog geen toename heeft plaatsgevonden.
 
 
En nu willen we even een vreemde hypothese doen, die nodig is voor de komende dagen. Laten we ons voorstellen dat er geen evangelies zijn waaruit we iets kunnen leren over de figuur van Christus. We willen aannemen dat de eerste documenten die de mens vandaag de dag in zijn handen neemt omdat het Nieuwe Testament niet eens beschikbaar is, we willen denken dat er helemaal geen evangelies zijn. In zekere zin willen we ons onthouden van wat er gezegd is over het fundament van het christendom, we willen alleen maar de koers van het christendom als een historisch feit beschouwen, we willen alleen maar zien wat er in de eeuwen na Christus onder de mensen is gebeurd; dat wil zeggen, zonder de Evangeliën, Handelingen, Paulus' Briefjes en dergelijke, willen we alleen maar kijken naar wat er werkelijk is gebeurd. Dit is natuurlijk slechts een hypothese, maar het zal ons helpen om te bereiken wat we willen bereiken. Wat is er nu gebeurd in de tijden die voor en na de stichting van het christendom zijn verstreken?
 
 
Als we eerst naar het zuiden van Europa kijken, hebben we op een bepaald moment de hoogste menselijke spirituele vorming, zoals we die zojuist hebben genoemd naar de ziel in haar vertegenwoordiger Aristoteles, een hoogontwikkeld geestelijk leven, dat in de daaropvolgende eeuwen nog steeds een speciale opvoeding had ondergaan. Ja, in de tijd dat het christendom zich een weg door de wereld begon te banen, waren er veel Grieks geschoolde mensen in Zuid-Europa, mensen die de Griekse geest hadden ontvangen. Als men Celsus en later nog steeds de ontwikkeling van het christendom nastreeft tot aan die vreemde man, die zo'n gewelddadige tegenstander van het christendom was, dan vindt men in het zuiden van Europa op het Griekse en Italiaanse schiereiland op het Griekse en Italiaanse schiereiland tot in de 2de, 3de en 3de eeuw het Griekse volk. De eerste eeuw, na Christus, waren mensen met de hoogste spirituele vorming, talrijke mensen die zich de hoge ideeën hadden toegeëigend die we in Plato vinden, wiens vindingrijkheid eigenlijk een voortzetting is van de creativiteit van Aristoteles, fijne en sterke geesten met Griekse opvoeding, Romeinen met Griekse opvoeding> die aan de subtiliteit van het Grieks het agressieve, persoonlijke van het Romanisme toevoegden.
 
 
De christelijke impuls wordt in deze wereld geduwd. De christelijke impuls leefde in die tijd zo dat we kunnen zeggen dat de vertegenwoordigers van deze christelijke impuls zich als ongeschoolde mensen werkelijk als vanzelfsprekend beschouwen in relatie tot de intellectualiteit, in relatie tot de kennis van de wereld, in relatie tot datgene wat veel opgeleide Romeins-Griekse mensen in zich droegen. In het midden van een wereld van de meest volwassen intellectuelen, duwen mensen zonder opleiding zich er in. En nu beleven we een vreemd schouwspel: deze eenvoudige, primitieve natuur, die de dragers van het eerste christendom zijn, verspreidt dit christendom met een relatief grote snelheid in het zuiden van Europa. En als we vandaag de dag, met wat we kunnen begrijpen, laten we zeggen door middel van antroposofie, over de aard van het christendom, dan benaderen we deze eenvoudige, primitieve aard, die in die tijd het christendom verspreidde, dan kunnen we tegen onszelf zeggen: Deze primitieve aard, begrepen door de aard van Christus, hoeven we niet eens te denken aan het grote kosmische Christusdenken, dat vandaag de dag door antroposofie moet versmelten, maar we kunnen veel eenvoudigere Christusgedachten bedenken, de dragers van de toenmalige christelijke impuls, die zich in de Griekse hoogontwikkelde opvoeding storten, begrepen daar niets van. Zij hadden niets te brengen op de markt van het Grieks-Romeinse leven, maar hun persoonlijke innerlijkheid, die zij hadden ontwikkeld als hun persoonlijke relatie met de geliefde Christus; want zij hielden van deze relatie als een lid van een geliefd gezin. Degenen die het christendom in de Grieken en Romeinen van die tijd introduceerden, die zichzelf tot onze tijd hadden blijven opvoeden, waren ongeschoolde theologen of theosofen, waren ongeschoolde theologen of theosofen. De geschoolde theosofen van die tijd, de Gnostici, hebben zichzelf misschien wel tot hoge ideeën over Christus verheven, maar ze konden alleen maar geven wat we op de torenhoge schalen moeten zetten. Als het aan de Gnostici had gelegen, zou het christendom zeker niet zijn triomftocht door de wereld hebben ondernomen. Het was geen speciaal opgeleide intellectualiteit die zich vanuit het Oosten naar binnen duwde en de oude Grieksheid en Romaniteit in relatieve snelheid deed afnemen. Dat is het ding van één kant.
 
 
Van de andere kant kijken we naar de intellectueel superieure mensen, van &lsus, de vijand van het christendom, die op dat moment al alles had wat er vandaag de dag tegen te zeggen valt, naar de filosoof op de troon, Mark Aurel. Laten we eens kijken naar de goed opgeleide New Platonists die destijds ideeën naar voren brachten, tegen wie de filosofie vandaag de dag een fluitje van een cent is, en die onze ideeën vandaag de dag ver overtroffen in de breedte van onze visie. En als wij alles zien, wat deze geesten tegen het christendom moesten uitspelen, en als wij doordringen met wat deze intellectueel superieure mensen in de Griekse en Romeinse geest vanuit de Griekse filosofie tegen het christendom hebben moeten uiten, dan krijgen wij de indruk, dat zij allen de impuls van Christus niet begrepen. We zien dat het christendom zich verspreidt door dragers die de essentie van het christendom niet begrijpen; het wordt bestreden door een hoge cultuur die niet begrijpt wat de impuls van Christus betekent. Vreemd genoeg komt het christendom op zo'n manier de wereld binnen dat 'een langere en tegenstander niets van zijn eigenlijke geest begrijpt'. En toch: de mensen hebben de kracht in hun ziel gedragen om deze impuls van Christus door de wereld naar de overwinning te brengen.
 
 
En laten we eens kijken naar hen die zelf, met een zekere grootsheid, opkomen voor het christendom, zoals de beroemde kerkvader Ter!uilian. We zien in hem een Romein die in feite, als we zijn taal beschouwen, bijna een nieuwe schepper van de Romeinse taal is, die met een zekere nauwkeurigheid nieuwe woorden heeft bedacht die ons een belangrijke persoonlijkheid doen herkennen. Maar als we ons afvragen: hoe zit het met Tertullian's idee van Christus? Daar vinden we dat hij eigenlijk vrij weinig intelligentie, spirituele hoogte toont. Ook de verdedigers van het christendom bereiken niet veel. En toch zijn ze effectief, effectief als persoonlijkheden, zoals geesten als Tertullian, om wiens redenen de Grieken niet veel konden geven. Toch is hij verrukkelijk, maar door wat? Dat is waar het om gaat! Laat ons voelen dat hier echt een vraag rijst voor de ziel! Waardoor werken de dragers van de impuls van Christus dan, die zelf niet veel begrijpen van wat de impuls van Christus eigenlijk is? Waardoor werken de christelijke kerkvaders, zelfs tot op het punt van Or'göenes, die als onhandig worden beschouwd in hun begrip van de impuls van Christus? Wat is het dat zelfs de Grieks-Romeinse opvoeding, die zo hoog was opgelopen, de essentie van de impuls van Christus niet kon begrijpen? Wat is dit alles?
 
 
Maar laten we verder gaan. Hetzelfde fenomeen komt al snel op een nog scherpere manier naar ons toe als we naar het historische leven kijken. We zien hoe de eeuwen zich in de Europese wereld verspreiden onder volken die, net als de Germaanse, uit totaal verschillende religieuze opvattingen komen, die als volken één zijn of in ieder geval één lijken te zijn met hun religieuze opvattingen, en die desondanks met volle kracht deze impuls van Christus hebben ontvangen, alsof het hun eigenlijke leven was. En als we kijken naar de meest effectieve boodschappers van het geloof in de Germaanse volkeren, waren het dan scholastisch-theologisch geschoolde mensen? Helemaal niet! Zij waren degenen die met relatief primitieve zielen onder de mensen meegingen en primitief spraken met mensen met de meest voorkomende, dichtstbijzijnde ideeën, maar onmiddellijk hun harten veroverden. Ze wisten de woorden zo te plaatsen dat ze de diepste touwtjes van de mensen tot wie ze spraken, konden aanraken. Eenvoudige mensen gingen naar alle gebieden, en zij waren degenen die het belangrijkst waren.
 
 
Zo zien we de verspreiding van het christendom door de eeuwen heen. Maar dan bewonderen we hoe hetzelfde christendom de aanleiding wordt voor belangrijke studiebeurzen, wetenschap en filosofie. We onderschatten deze filosofie niet, maar vandaag willen we onze aandacht richten op het merkwaardige fenomeen dat het christendom zich in de Middeleeuwen verspreidt onder de volkeren die tot dan toe totaal verschillende vormen van verbeelding in hun hoofd hadden, zodat het spoedig aan hun ziel toebehoorde. En in de niet al te verre toekomst, wanneer we het hebben over de verspreiding van het christendom, zullen we veel andere dingen benadrukken. Wanneer men spreekt over het effect van de christelijke impuls, kan men gemakkelijk worden begrepen wanneer men spreekt over het feit dat de vruchten van de verspreiding van het christendom zich in een bepaalde tijd als het ware op zo'n manier hebben laten zien dat men kan zeggen dat het enthousiasme is ontstaan uit deze verspreiding van de impuls van Christus. Maar als we de meer recente tijden in ogenschouw nemen, lijkt wat we kunnen beschouwen als het verspreiden van het christendom door de Middeleeuwen heen, ingetogen te zijn.
 
 
Laten we eens kijken naar de tijd van Copernicus, de tijd van de ontluikende natuurwetenschap tot aan de 19e eeuw. Het lijkt alsof deze wetenschap, die zich sinds Copernicus in het westerse geestelijk leven heeft gewerkt, zich tegen het christendom heeft verzet. Externe feiten kunnen dat bevestigen. De katholieke kerk bijvoorbeeld had Copernicus tot de jaren twintig van de 19e eeuw op de zogenaamde index. 5ie beschouwde Copernicus als haar vijand. Maar dit zijn externe dingen. Dat weerhield Copernicus er niet van om een kanon te zijn. En als de katholieke kerk ook Giordano Bruno in brand stak, dan weerhield dat hem er niet van om Dominicaan te worden. Ze kwamen allebei net uit het christendom voor hun ideeën. Ze handelden vanuit de christelijke impulsen. Wie zich op de grond van de Kerk wil houden en gelooft dat dit niet de vrucht van het christendom zou zijn geweest, begrijpt de zaak slecht. Dat de Kerk de vruchten van het christendom niet goed begreep, wordt alleen maar bewezen door de feiten; het duurde tot de 19e eeuw vooraleer men zich realiseerde dat de ideeën van Copernicus niet door de index konden worden onderdrukt. Wie de dingen dieper ziet, moet erkennen dat alles wat de volkeren ook in de nieuwe eeuwen hebben gedaan, een gevolg is van het christendom, dat door het christendom de blik van de mensen uit de aarde naar de hemel is geëvolueerd, zoals dat ook door Copernicus en Giordano Bruno is gebeurd. Dit was alleen mogelijk binnen de christelijke cultuur en door de christelijke impuls.
 
 
En voor hen die het geestelijk leven niet aan de oppervlakte, maar in de diepte bekijken, ontstaat er iets dat, als ik het nu zeg, heel paradoxaal lijkt, maar toch juist is. Voor zo'n diepere contemplatie lijkt het onmogelijk dat een haeckel in al zijn tegenstanders van Christus zo zou zijn ontstaan, zonder dat hij uit het christendom zou zijn opgekomen. Ernst Haeckel is niet mogelijk zonder de voorwaarde van de christelijke cultuur. En de hele nieuwere wetenschappelijke ontwikkeling, hoe hard ze ook probeert om oppositie tegen het christendom te ontwikkelen, al deze nieuwere natuurwetenschap is een kind van het christendom, een directe voortzetting van de christelijke impuls. Als alleen de kinderziektes van de nieuwere natuurwetenschappen volledig zijn weggenomen, zal de mensheid zich al realiseren wat dit betekent dat het uitgangspunt van de nieuwere natuurwetenschappen, die consequent worden nagestreefd, werkelijk leidt naar de geesteswetenschappen, dat er een vrij consistente weg is van Haeckel naar de geesteswetenschappen. Wanneer men dit begrijpt, zal men ook beseffen dat Haeckel een door en door christelijk hoofd is, ook al weet hij er zelf niets van. De christelijke impulsen hebben niet alleen geleid tot wat men christelijk noemt en wat men christelijk noemt, maar ook wat zich als een oppositie tegen het christendom beweegt. Men moet de dingen niet alleen in termen van hun concepten onderzoeken, maar ook in termen van hun realiteit, dan komt men al tot dit besef. Van de Darwinistische ontwikkelingsleer leidt een rechte weg, zoals je kunt zien in mijn kleine verschrompeling over "reïncarnatie en karma", naar de leer van het herhaalde aardse leven.
 
 
Maar om met betrekking tot deze dingen op de juiste basis te staan, is het noodzakelijk om op een bepaalde manier het gedrag van de christelijke impulsen op een onbevooroordeelde manier te kunnen observeren. Degene die het Darwinisme, het Haeckelisme, begrijpt en zelf een beetje doordrongen is van wat Haeckel nog niet weet, weet veel dingen, maar dat deze twee bewegingen alleen mogelijk waren als christelijke bewegingen, die dat begrijpen, komt vrij consequent op het idee van reïncarnatie. En wie een bepaalde helderziende kracht kan gebruiken, komt op deze manier heel consequent bij de spirituele oorsprong van de mensheid. Het is een omweg, maar als er helderziendheid aan wordt toegevoegd, is het een goede weg van het Haeckelisme naar het geestelijke begrip van de oorsprong van de aarde. Met andere woorden, als men het Darwinisme als een impuls opneemt en niets in zichzelf voelt van een dieper begrip van het Christendom, wat in het Darwinisme ligt, dan komt men tot iets heel eigenaardigs. Bovendien kan men tot de conclusie komen dat men door zulke spirituele kwaliteiten van de ziel weinig begrijpt van het christendom en Darwinisme. Men kan dan net zo verlaten worden door de goede geest van het christendom als door de goede geest van het Darwinisme. Maar als men de goede geest van het Darwinisme heeft, dan komt men, hoe materialistisch men ook is, steeds verder terug in de geschiedenis van de aarde tot het punt dat men erkent dat de mens zich nooit uit lagere dierlijke vormen heeft ontwikkeld, dat hij een geestelijke oorsprong moet hebben. Men komt terug op het punt waar men de mens als een geestelijk wezen ziet alsof hij boven de aardse wereld zweeft. Consequent Darwinisme zal hiertoe leiden. Maar als men door zijn goede geest in de steek gelaten wordt, dan kan men geloven, als men teruggaat en een volgeling van de reïncarnatiegedachte is, dat men ooit als aap op de een of andere incarnatie van de aarde zelf leefde. Als men dat kan geloven, dan moet men in de steek gelaten worden door zowel de goede geest van het Darwinisme als het Christendom, dan moet men van beide niets begrijpen. Want het zou een consequent Darwinisme nooit kunnen overkomen om dat te geloven. Dat wil zeggen, het idee van reïncarnatie moet op een volledig externe manier worden overgebracht naar deze materialistische cultuur. Want men kan het moderne Darwinisme zeker ontdoen van zijn christendom. Als men dit niet doet, zal men merken dat tot onze tijd de Darwinistische impulsen geboren werden uit de impuls van Christus, dat de christelijke impulsen ook werken waar ze worden ontkend. Zo hebben we niet alleen het fenomeen dat het christendom in de eerste eeuwen, afgezien van de studiebeurs en de kennis van zijn volgelingen en biechtvaders, zich in de Middeleeuwen zo heeft verspreid dat de geleerde kerkvaders en de Scholastici er het minst aan kunnen bijdragen, maar we hebben in onze tijd het nog meer paradoxale fenomeen dat het christendom zich voordoet als in zijn tegenhanger in het paringsalisme van onze huidige natuurwetenschap, en alle grootheid, alle grootsheid, al haar handelingsbekwaamheid, heeft niettemin haar christelijke impulsen. De christelijke impulsen die erin liggen zullen deze wetenschap automatisch voorbij het materialisme leiden.
 
 
Het is vreemd met de christelijke impulsen! Intellectualiteit, kennis, eruditie en kennis lijken helemaal niet aanwezig te zijn in de verspreiding van deze impulsen. Iets heel anders lijkt hun verspreiding in de wereld te veroorzaken. Men zou willen zeggen dat het christendom zich verspreidt, wat men ook voor of tegen het christendom denkt, zelfs op een zodanige wijze dat het in het moderne materialisme omgekeerd lijkt te zijn. Wat verspreidt zich daar? Christelijke ideeën zijn dat niet, christelijke wetenschap niet.
 
 
Men zou nog steeds kunnen zeggen dat het morele gevoel dat door het christendom wordt geïmplanteerd zich verspreidt. Maar kijk alleen maar naar de moraal van deze tijd, en men zal enige rechtvaardiging vinden voor wat er in de woede van de vertegenwoordigers van het christendom kan worden geteld tegen echte of vermeende tegenstanders van het christendom. Zelfs de moraal die zou kunnen overheersen in zielen die niet intellectueel hoogopgeleid zijn, zal niet veel indruk op ons maken, zelfs niet als we er rekening mee houden waar zij werkelijk het meest christelijk denkt. Wat verspreidt zich? Wat is deze eigenaardigheid? Wat gaat er door de wereld heen in een triomftocht? Laten we nu de geestelijke wetenschap, het helderziende bewustzijn erover vragen! Wat heerste er bij de ongeschoolde mensen die zich van oost naar west in de hoogopgeleide Grieken en Romeinen duwen? Wat heerst er in de mensen die het christendom in de Germaanse wereld, in de vreemde wereld hebben gedragen? Wat heerst er in de moderne materialistische natuurwetenschap, waar de doctrine als het ware nog steeds haar gezicht verbergt? Wat heerst er in al deze zielen als ze geen intellectuele, zelfs geen morele impulsen zijn? Wat is het dan?  Het is de Christus zelf die van hart tot hart, van ziel tot ziel, die door de wereld kan gaan en werken, of de zielen hem nu begrijpen of niet door deze ontwikkeling in de loop der eeuwen!
 
 
We worden gedwongen om onze concepten op te geven, alle wetenschap achter ons te laten en te wijzen op de realiteit, om te laten zien hoe mysterieus Christus zelf in vele duizenden impulsen loopt, vorm krijgt in zielen, zich onderdompelt in vele duizenden en duizenden en mensen vervult door de eeuwen heen.
 
 
In gewone mensen is het Christus zelf die door de Griekse en Italiaanse wereld wandelt, die steeds meer mensenzielen naar het westen en noorden grijpt. Bij de latere leraren die het christendom naar de Germaanse volkeren brachten, was het de Christus zelf die naast hen wandelde. Het is hij, de echte, ware Christus, die op aarde regeert als de ziel van de aarde zelf, die zich van plaats tot plaats, van ziel tot ziel verplaatst en, ongeacht wat de zielen van Christus denken, in deze zielen trekt. Ik wil graag een triviale vergelijking gebruiken: Hoeveel Nijlmensen zijn er die niets begrijpen van de samenstelling van voedsel en die zich toch voeden volgens alle regels van de kunst? Het zou eigenlijk een hongersnood zijn als je eerst moet weten &e eten voordat je jezelf kunt voeden.
 
 
De mogelijkheid om te kunnen voeden heeft niets te maken met het begrijpen van voedsel. De verspreiding van het christendom over de aarde had dus niets te maken met het begrip dat naar het christendom werd gebracht. Dat is de eigenaardigheid. Er wacht een mysterie dat alleen kan worden opgelost door de vraag te beantwoorden: Hoe regeert Christus zelf in het menselijk verstand? En wanneer de geesteswetenschap, de helderziende contemplatie, zich deze vraag stelt, dan wordt ze eerst gericht op een gebeurtenis, die eigenlijk alleen maar kan worden onthuld door de helderziende contemplatie, die naar buiten toe in volledige harmonie is met alles wat ik vandaag heb gesproken. Eén ding zullen we zien is wat er in de toekomst steeds meer moet worden begrepen: De tijd is voorbij dat Christus werkte zoals ik zojuist heb beschreven, en de tijd is gekomen dat de Niftianen Christus zullen moeten begrijpen en erkennen.
 
 
Daarom is het ook nodig om de vraag te beantwoorden waarom onze tijd werd voorafgegaan door de andere, waarin de impuls van Christus zich kon verspreiden zonder de noodzaak van begrip, zonder dat mensen met hun bewustzijn aanwezig waren. Het was een gebeurtenis die dit mogelijk maakte! En de gebeurtenis waar het helderziende bewustzijn op wijst is de zogenaamde Pinkstergebeurtenis, de zending van de Heilige Geest. Daarom werd de helderziende blik, geïnspireerd door de werkelijke impuls van Christus in antroposofische zin, in de eerste plaats gericht op deze Pinkstergebeurtenis, de zending van de Heilige Geest. Vanuit een helderziend oogpunt is het de gebeurtenis van Pinksteren die zich in de eerste plaats presenteert aan de studie die vanuit een bepaald oogpunt wordt uitgevoerd.
 
 
Wat gebeurde er op aarde op dat moment van de ontwikkeling van de wereld, die ons in eerste instantie nogal onbegrijpelijk wordt voorgesteld als de afdaling van de Heilige Geest aan de apostelen? Als men zijn helderziende blik erop richt, onderzoekt wat er werkelijk gebeurd is, dan krijgt men een geestelijk-wetenschappelijk antwoord op wat daarmee bedoeld wordt: Eenvoudige mensen, net als de apostelen, begonnen plotseling in verschillende talen te spreken over wat ze vanuit de diepte van het geestelijk leven te zeggen hadden en wat ze niet van hen verwacht werden te zeggen. Ja, in die tijd begon het christendom, de christelijke impulsen, zich zo te verspreiden dat ze zich onafhankelijk werden van het begrip van de mensen in wier gedachten ze zich verspreidden.
 
 
Vanaf de gebeurtenis van Pinksteren stroomt dan de stroom van de macht van Christus over de aarde, die gekenmerkt wordt door de krachtstroom. Wat was het Pinkstergebeuren? Deze vraag benaderde de Geest van de wetenschap en met het antwoord op deze vraag, met het antwoord van de Geestelijke wetenschap op de vraag: Wat was de gebeurtenis van Pinksteren? Het Vijfde Evangelie begint, en daarmee willen we morgen verder nadenken.
 
Oslo, 2 oktober 1913, tweede voordracht
 
Vanuit de zogenaamde Pflngstereignis moet met deze overweging worden begonnen. In de eerste lezing heb ik al aangegeven dat de visie op helderziend onderzoek in ieder geval eerst gericht kan worden op deze gebeurtenis. Want deze gebeurtenis presenteert zich aan de achterlijke helderziende blik als een soort ontwaken, die deze persoonlijkheden op een bepaalde dag voelden, waaraan alleen de Pinksterdag moet worden herinnerd, de persoonlijkheden, die gewoonlijk de apostelen of discipelen van Christus Jezus worden genoemd. Het is niet gemakkelijk om een precies beeld te krijgen van al deze bizarre verschijnselen en we zullen ons in de diepte van onze ziel moeten herinneren wat er tot nu toe uit de antroposofische beschouwingen naar voren is gekomen, als we precieze ideeën willen combineren met alles wat er over dit thema van onze lezingencyclus van vandaag gezegd kan worden.
 
 
Hoe ontwakend voelden de apostelen zich, zoals mensen die op dat moment het gevoel hadden dat ze vele dagen lang in een voor hen onbekende staat van bewustzijn hadden geleefd. Het was in feite zoiets als wakker worden uit een diepe schaaf, maar een vreemde, droomachtige slaap, als uit een slaap, die ik echter uitdrukkelijk merk, ik heb het altijd over de manier waarop het voor het bewustzijn van de apostelen leek te zijn, dat men naast alle uiterlijke activiteiten van de dag, rondwandelt als een lichamelijk gezond persoon, zodat de andere mensen met wie men te maken heeft niet eens merken dat men zich in een andere staat van bewustzijn bevindt. De tijd kwam echter dat de apostelen het gevoel kregen dat ze lang hadden geleefd, dagenlang, alsof ze in een dromerige slaap hadden geleefd, waaruit ze nu wakker werden met dit Pinkstergebeuren. En ze voelden dit ontwaken al op een eigenaardige manier: ze voelden eigenlijk alsof er iets uit het universum op hen neerdaalde, iets dat alleen maar de substantie van almachtige liefde genoemd kan worden. De apostelen voelden zich alsof ze van bovenaf bevrucht waren door de almachtige liefde en alsof ze ontwaakt waren uit de hierboven beschreven dromerige levenstoestand. Alsof zij waren opgestaan door alles wat het universum als de oorspronkelijke kracht van de liefde doordringt en verwarmt, alsof deze oorspronkelijke kracht van de liefde in de ziel van elk individu was neergelaten, zo voelden zij zich. En voor de andere mensen die ze nu konden zien spreken, leken ze nogal vreemd. Zij wisten, deze andere ~1 mensen, dat zij mensen waren die tot dan toe op een buitengewoon eenvoudige manier hadden geleefd, van wie sommigen zich de laatste dagen echter een beetje vreemd hadden gedragen, alsof ze verdwaald waren in dromen. Dat was bekend. Maar nu leken ze voor het volk getransformeerd: zoals mensen die inderdaad een hele nieuwe constitutie hadden bereikt, een hele nieuwe stemming van de ziel, zoals mensen die al het enge leven, al het egoïsme van het leven, al het egoïsme van het leven, die een oneindig breed hart, een alomvattende verdraagzaamheid van binnen hadden gewonnen, een diep begrip van alles wat menselijk is op aarde, die zich zo konden uitdrukken, dat iedereen die daar aanwezig was, ze begreep. Het voelde als het ware dat ze in elk hart en ziel konden kijken en van binnenuit de geheimen van de ziel konden ontdekken, zodat ze iedereen konden troosten, zeggen wat ze nodig hadden.
 
 
Het was voor deze waarnemers natuurlijk zeer verrassend dat een dergelijke transformatie met een aantal mensen doorgang kon vinden. Maar deze mensen zelf, die deze verandering hadden meegemaakt, die als het ware door de geest van de liefde van de kosmos was opgewekt, voelden nu in zichzelf een nieuw begrip, voelden een begrip voor wat er in de intimiteit met hun ziel had plaatsgevonden, maar die zij niet hadden begrepen op het moment dat het had plaatsgevonden: Pas nu, op dit moment, toen zij zich bevrucht voelden door de kosmische liefde, hadden zij begrip voor wat er werkelijk op Golgotha was gebeurd, voor wat er werkelijk was gebeurd op Golgota, want wat er werkelijk op Golgha was gebeurd. En als we naar de ziel van een van deze apostelen kijken, degene die in de andere Evangeliën gewoonlijk Petrus wordt genoemd, dan komt zijn ziel van binnen voor de retrospectieve helderziende blik, zodanig naar voren dat zijn normale aardse bewustzijn op dat moment als het ware volledig is afgescheurd, vanaf dat moment, dat in de andere Evangeliën gewoonlijk verloochening wordt genoemd. Hij keek naar deze ontkenningsscène, omdat hem was gevraagd of hij een band had met de Galileeër, en hij wist nu dat hij deze ontkende op dat moment, omdat zijn normale bewustzijn begon te dempen, omdat een abnormale staat zich verspreidde, een soort droomstaat, die een verrukking betekende in een heel andere wereld. Het was nu alsof hij op dit tokkelfeest voelde hoe men zich 's morgens wakker wordt en men zich de laatste gebeurtenissen van de avond voor het inslapen herinnert; zo herinnerde Petrus zich de laatste gebeurtenissen voordat deze abnormale toestand zich voordeed, wat gewoonlijk ontkenning, de drievoudige ontkenning voordat de haan twee keer had gekraaid. En toen herinnerde hij zich dat die toestand zich over zijn ziel verspreidde, zoals voor de slaper de nacht zich uitbreidt. Maar hij herinnerde zich ook hoe deze tussenliggende staat niet alleen gevuld was met droombeelden, maar ook met formaties, die een soort hogere staat van bewustzijn vertegenwoordigden, die een ~flter leven van puur spirituele zaken vertegenwoordigde. En alles wat er gebeurd was, dat Petrus sinds die tijd had geslapen, stapte voor zijn ziel uit een stralende droom. Hij heeft nu vooral geleerd om de gebeurtenis te zien waarvan men echt kan zeggen dat hij zich verslapen heeft. Hij had het niet ervaren met zijn begrip, want om deze gebeurtenis volledig te begrijpen was het nodig om het te bevruchten met de almachtige kosmische liefde. Jeut, waar dit had plaatsgevonden, werd geconfronteerd met de beelden van het mysterie van Golgotha. Dus kwamen ze voor zijn ogen, zoals we ze weer kunnen ervaren wanneer we ze met een retrospectief helderziend bewustzijn kunnen wekken, wanneer we de voorwaarden daarvoor scheppen.
 
 
Eerlijk gezegd, met een heel eigenaardig gevoel, besluit men in woorden te drukken wat zich openstelt voor het helderziende bewustzijn, als men kijkt naar het bewustzijn van Petrus en de anderen die op dat feest van plukken bijeen waren. Met een heilige verlegenheid kan men alleen maar besluiten om over deze dingen te spreken. Je zou willen zeggen dat je bijna overweldigd wordt door het bewustzijn, dat je de heiligste grond van menselijke contemplatie betreedt wanneer je probeert in woorden uit te drukken wat zich opent naar de blik van de ziel. Toch lijkt het om bepaalde redenen van onze tijd noodzakelijk om over deze dingen te spreken; maar met het volle besef dat er andere tijden zullen komen dan de onze, waarin men meer begrip zal tonen voor wat er over het vijfde evangelie gezegd moet worden dan men nu al kan doen. Want om veel te begrijpen van wat er nu gezegd moet worden, moet de menselijke ziel zich nog steeds bevrijden van veel dingen die ze vandaag de dag nog moet vervullen, noodzakelijkerwijs van de cultuur van die tijd.
 
 
Ten eerste, wanneer men met helderziendheid terugkijkt op de gebeurtenis van Golgotha, voor de helderziende blik, is er iets dat, wanneer het in woorden wordt uitgedrukt, een soort belediging lijkt te zijn voor het huidige wetenschappelijke bewustzijn. Desalniettemin voel ik me gedwongen, zo goed als ik kan, om datgene wat zich aan de helderziende blik voordoet, in woorden te drukken. Het is niet mijn schuld dat wat gezegd moet worden in minder goed voorbereide geesten en zielen terechtkomt en dat het geheel wordt opgeblazen als iets dat niet bestand is tegen de wetenschappelijke opvattingen die het heden domineren. De helderziende blik valt voor het eerst op een beeld dat een werkelijkheid voorstelt die ook in de andere Evangeliën wordt gesuggereerd, maar die toch een heel bijzonder beeld geeft als men het ziet, als het ware uit de overvloed aan beelden die de helderziende blik achteraf kan ontvangen. Deze helderziende blik valt eigenlijk op een soort zonsverduistering van de aarde. En je voelt, net als in dit betekenisvolle moment dat urenlang duurt, hoe de fysieke zon over het land van Palestina, over de site van Golgotha, verduisterd werd. Men heeft dezelfde indruk dat de spiritueel-wetenschappelijk getrainde blik nu kan verifiëren wanneer een externe fysieke zonsverduistering werkelijk door het land gaat. Voor de ziel blik, de hele omgeving van de mens tijdens een dergelijke min of meer intense zonsverduistering is als volgt. Daar ziet alles er totaal anders uit. Ik zou me willen onthouden van dat zicht dat zich tijdens een zonsverduistering voordoet, van alle dingen die menselijke kunst en technologie hebben voortgebracht, want het vereist een bepaalde sterke geest en een penetratie van het bewustzijn van de noodzaak dat dit alles zich moest voordoen om het demonische zicht te verdragen dat de aanwezige wezens die uit de uiterlijke, ongekunstelde technologie opstijgen tijdens een zonsverduistering aanwezig is. Maar ik wil niet verder ingaan op deze beschrijving, maar er alleen maar op wijzen dat in zo'n tijd dat wat anders alleen bereikt kan worden door zeer moeilijke meditaties vol licht lijkt te zijn: Dan worden alle planten en dieren anders gezien, elke vogel, elke vlinder ziet er anders uit. Men merkt een vermindering van het gevoel van leven op. Het is iets dat in de diepste zin van het woord overtuiging kan oproepen, hoe nauw verbonden een bepaald geestelijk leven is in de kosmos, dat behoort tot de zon en dat in wat men in de zon ziet, als het ware zijn fysieke lichaam heeft met het leven op aarde. En je krijgt het gevoel dat als het fysieke leven van de zon met geweld door de maan verduisterd wordt, het iets heel anders is dan wanneer de zon 's nachts gewoon niet schijnt. Voor de waarnemende zielenblik is de aanblik van de aarde om ons heen tijdens een zonnester heel anders dan tijdens een nacht. Men voelt zoiets als een opstanding van de groepszielen van de planten, de groepszielen van de dieren, tijdens een zonnebloem, aan de andere kant als een doffe van alle fysieke lichamelijkheid van de planten en dieren. Er gebeurt zoiets als een opheldering van alles wat spiritueel is, dat is groepsverzorgendheid.
 
 
Dit alles wordt sterk geïllustreerd wanneer de helderziende blik achteraf kijkt naar het moment van de evolutie van de aarde, dat we het mysterie van Golgotha noemen. En dan ontstaat er iets dat je zou kunnen noemen: je leert lezen wat dat vreemde teken van de natuur is, die plotselinge vervaging van de zon, die de naar achteren kijkende, helderziende blik in de kosmos ziet, wat dat eigenlijk betekent. Ik kan het echt niet helpen als ik een puur natuurlijke gebeurtenis moet lezen, zoals die zich van nature eerder en later heeft voltrokken, juist op dit punt van de evolutie van de aarde in occulte geschriften, in tegenstelling tot al het huidige materialistische bewustzijn, omdat het meteen de indruk maakt. Zoals wanneer men een boek opent en de Schrift leest, zo voelt men zich wanneer men deze gebeurtenis voor zich heeft, zodat wat men verondersteld wordt te lezen, tot één komt alsof het van het personage komt. Vanuit dit karakter van de kosmos komt men dus tegemoet aan de noodzaak om iets te lezen wat de mensheid moet leren kennen. Het lijkt op een woord geschreven in de kosmos, als een geluidsteken in de kosmos.
 
 
En wat lees je als je je ziel voor hem openstelt? Gisteren heb ik erop gewezen hoe de mensheid zich in de Griekse periode zodanig heeft ontwikkeld dat zij in Plato en Aristoteles is opgeklommen tot een bijzonder hoge vorming van de intellectualiteit van de menselijke ziel. In veel opzichten kon de kennis die Plato of Aristoteles had verworven in latere tijden niet eens worden ingehaald, omdat deze in zekere zin het hoogste niveau voor de intellectualiteit van de mensheid had bereikt. Je kunt veel zien als je het echt ziet. En wanneer de helderziende, oplettende ziel die de tijd van Palestina observeert, kijkt hoe deze intellectuele kennis, waartoe de mensheid zich had ontwikkeld, op de Griekse en Italiaanse schiereilanden enorm populair was geworden door rondtrekkende predikers op het moment van het mysterie van Golgotha, Als men dit alles in ogenschouw neemt, hoe deze kennis was verspreid op een manier die men zich vandaag de dag niet eens meer kan voorstellen, dan krijgt deze helderziende waarnemende ziel de mogelijkheid om een indruk te krijgen die lijkt op een lezing van dat zogenaamde karakter dat in de kosmos is geplaatst. Men zegt tegen zichzelf wanneer men op deze manier het helderziende bewustzijn heeft aangesproken: Alles wat de mensheid in kennis heeft verzameld, waartoe zij zich in de voorchristelijke tijd heeft verheven, is een teken van de maan, die voor het standpunt van de aarde door het heelal gaat, en dus de maan, want voor alle hogere kennis van de mensheid heeft deze kennis zich niet gedragen als onthullend, als het oplossen van raadsels, maar voor de hogere kennis als verduistering, zoals de maan de zon verduistert bij een zonsverduistering. Deze leest, als men het occulte karakter van de zon leest, die door de maan verduisterd wordt.
 
 
Men weet dan: Dus alle kennis verscheen op dat moment niet om het wereldmysterie te verhelderen, maar te verduisteren, en men voelt als een helderziende de vervaging van de hogere, eigenlijk spirituele gebieden van de wereld door de kennis van de oude tijd, die zich voor de echte kennis plaatste als de maan voor de zon met een zonnewenk. En de externe natuurlijke gebeurtenis wordt een uitdrukking voor het feit dat de mensheid een stadium heeft bereikt waarin de kennis die uit de mensheid zelf is voortgekomen, zich tijdens een zonsverduistering voor de hogere cognitie heeft geplaatst zoals de maan voor de zon. De verduistering van de ziel van de mensheid in de evolutie van de aarde wordt beschreven in een geweldig teken van het occulte schrift in de kosmos, in dat fladderen van de zon in de M omente van het Mystenium van Golgotha. Ik heb gezegd dat het bewustzijn van het heden het als een belediging kan voelen als je zoiets zegt, omdat het geen begrip meer heeft voor het functioneren van spirituele krachten in het universum, die verbonden zijn met welke functies in de menselijke ziel als krachten. Ik wil niet spreken in de gebruikelijke zin van wonderen, van een schending van de natuurwetten, maar ik kan je alleen maar vertellen hoe je de zonsverduistering moet lezen, hoe je niets anders moet kunnen doen dan je voor deze zonsverduistering met je ziel voor te stellen alsof je leest wat door deze natuurlijke gebeurtenis wordt uitgedrukt: Met de kennis van de maan is een verduistering opgetreden in relatie tot de hogere boodschap van de zon.
 
 
En dan, na het lezen van deze occulte Schrift, wordt het helderziende bewustzijn inderdaad geconfronteerd met het beeld van het verheven kruis op Golgotha, het lichaam van Jezus dat er tussen de twee overvallers aan hangt. En het gebeurt, en ik kan mezelf goed tussen haakjes plaatsen, hoe meer men zich tegen dit beeld verzet, hoe heviger het gebeurt, hoe meer het beeld met het oog op de verwijdering van het kruis en de begrafenis. Nu verschijnt er een tweede enorm teken, waarbij iets dat je gewoon moet lezen om het te begrijpen weer in de kosmos geschreven wordt, als symbool van wat er werkelijk gebeurd is in de evolutie van de mensheid: je volgt het beeld van Jezus die van het kruis is afgehaald, die in het graf ligt, en je wordt geschokt als je je ziel naar het beeld van Jezus richt, in de ziel van een aardbeving die door dat gebied is gegaan.
 
 
Misschien zullen we op een dag in staat zijn om het verband tussen de degeneratie van de zon en deze aardbeving beter te zien vanuit wetenschappelijk oogpunt, want bepaalde leerstellingen die al, maar onsamenhangend, door de wereld van vandaag een verband laten zien tussen zonsverduisteringen en aardbevingen en zelfs het slaan van het weer in mijnen. Die aardbeving was een gevolg van de zonsverduistering (zie pagina 337). Die aardbeving schudde het graf waarin het lichaam van Jezus werd gelegd, en de steen die erop was gelegd, werd weggerukt, en een scheur werd opengescheurd in de aarde, en het lichaam werd opgenomen door de scheur. Door verder te schudden, werd de kloof over het lichaam gedicht. En toen het volk 's morgens kwam, was het graf leeg, want de aarde had het lichaam van Jezus ontvangen; alleen de steen lag daar nog, geworpen.
 
 
Laten we de serie foto's opnieuw volgen! Aan het kruis op Golgotha verdeelt Jezus zich. Duisternis breekt over de aarde. Het lichaam van Jezus wordt in het open graf geplaatst. Een aardbeving schudt de grond en het lichaam van Jezus wordt door de aarde opgenomen. De scheur die door de beving is ontstaan, schiet zelf, de steen wordt ernaast gegooid. Dit zijn allemaal concrete gebeurtenissen; ik kan het niet laten ze op deze manier te beschrijven. Mogen de mensen die dergelijke zaken uit de natuurwetenschappen willen benaderen naar eigen goeddunken oordelen, allerlei redenen tegen hen aanvoeren: Wat de helderziende blik ziet is zoals ik het beschreven heb. En als iemand zou willen zeggen dat zoiets niet kon gebeuren, dat er uit de kosmos als in een machtige gebarentaal een symbool zou worden opgezet voor het feit dat er iets nieuws in de evolutie van de mensheid was getrokken, als iemand zou willen zeggen, dat de goddelijke krachten niet zouden schrijven wat er in de aarde gebeurt met zo'n gebarentaal als een verduistering van de zon en een aardbeving, zou ik alleen maar kunnen antwoorden: Uw vertrouwen in alle eer, dat het niet zo kan zijn! Maar het is gebeurd, het is gebeurd!  Ik kan me voorstellen dat een Ernest Renan` die het vreemde "leven van Jezus" schreef, zou komen zeggen: Men gelooft niet in zulke dingen, want men gelooft alleen in datgene wat op elk moment in experimenten kan worden hersteld.  Maar de gedachte is niet haalbaar, een Renan zou bijvoorbeeld niet in de ijstijd geloven, hoewel het onmogelijk is om de ijstijd door middel van experimenten te herstellen? Dat is zeker onmogelijk om de ijstijd terug over de aarde te brengen, en toch geloven alle Natu-onderzoekers erin. Het is dus onmogelijk dat dit ooit gebeurd is bij de gebeurtenis van Golgotha, een kosmisch teken dat zich ooit nog eens voor de mensen heeft afgespeeld. Maar toch is het gebeurd.
 
 
We kunnen alleen maar doorgaan met deze gebeurtenis als we helder de weg volgen die ik heb aangegeven, als we ons eerst verdiepen in de ziel van Petrus of een van de andere apostelen die zich bevrucht voelde door de almachtige kosmische liefde op de Pinksterdag. Pas als we in de zielen van die mensen kijken en zien wat deze zielen hebben meegemaakt, vinden we op deze omweg de mogelijkheid om te kijken naar het kruis dat op Golgotha is verheven, naar de verheerlijking van de aarde in die tijd en naar de aardbeving die daarop volgde. Het wordt niet ontkend dat deze zonsverduistering en deze aardbeving in de uiterlijke zin van het woord heel gewone natuurverschijnselen waren, maar dat voor degene die deze gebeurtenissen helderziend volgt, deze gebeurtenissen lezen zoals ik ze als machtige tekenen van de occulte Schrift heb beschreven, die resoluut moeten worden gezegd door degene die de voorwaarden daarvoor in zijn ziel heeft geschapen. Want wat ik nu inderdaad beschreven heb, was voor het bewustzijn van Petrus iets dat zich kristalliseerde op het veld van de lange slaap. In het bewustzijnsveld van Petrus doorkruist door verschillende beelden, bijvoorbeeld het tot Golgotha verheven kruis, het gefladder en de trilling vielen op. Voor mij waren dit de eerste vruchten van de bevruchting met de alomtegenwoordige kosmische liefde op het Pflngst-evenement. En nu wist hij iets wat hij met zijn normale bewustzijn nog niet eerder wist: dat de gebeurtenis van Golgotha had plaatsgevonden, en dat het lichaam dat aan het kruis hing hetzelfde lichaam was waarmee hij vaak in het leven had gelopen. Nu wist hij dat Jezus was gestorven aan het kruis en dat deze dood eigenlijk een geboorte was, de geboorte van de Geest die zich had uitgestort in de zielen van de apostelen die zich op het feest van het plukken hadden verzameld. En als een straal van oer-liefde, de eonionische liefde, voelde hij in zijn ziel de geest ontwaken die was geboren toen Jezus aan het kruis overleed. En de enorme waarheid is in de ziel van Petrus gezonken: het is slechts een voorwendsel dat de dood aan het kruis had plaatsgevonden, in werkelijkheid was deze dood, voorafgegaan door oneindig lijden, de geboorte voor de hele aarde van wat nu als een straal in zijn ziel was doorgedrongen. Voor de aarde, met de dood van Jezus, die geboren werd en die vroeger aan alle kanten buiten de aarde aanwezig was: de almachtige liefde, de kosmische liefde.
 
 
Zo'n woord is blijkbaar gemakkelijk uit te spreken op een abstracte manier, maar men moet zich echt even in deze Petrusziel storten, zoals het voelde, voor het eerst in dit moment: Er is iets geboren op de aarde dat voorheen alleen in de kosmos aanwezig was, op het moment dat Jezus van Nazareth aan het kruis op Golgotha overleed. De dood van Jezus van Nazareth was de geboorte van de almachtige kosmische liefde binnen de aardse sfeer.
 
 
Dit is als het ware de eerste kennis die we kunnen lezen uit wat we het vijfde evangelie noemen. Wat het Nieuwe Testament de afdaling, de uitstorting van de Heilige Geest noemt, is wat ik nu beschreven heb. De apostelen waren niet in staat om op een andere manier dan in een abnormaal bewustzijn aan deze gebeurtenis van het overlijden van Jezus van Nazareth deel te nemen.
 
 
Petrus, ook Johannes en Jakobus, moesten zich een ander moment van zijn leven herinneren, dat moment dat ook in de andere evangeliën beschreven wordt, maar dat alleen in zijn volle betekenis begrepen kan worden door het vijfde evangelie. Degene met wie zij op aarde wandelden, had hen naar de Olijfberg, naar de Hof van Getsemane geleid en had gezegd: "Let op en bid!  Maar ze waren in slaap gevallen en nu wisten ze het: Op dat moment was die staat al gekomen die zich meer en meer over hun ziel verspreidde. Het normale bewustzijn viel in slaap, ze zonk in slaap, dat duurde tijdens de gebeurtenis van Golgotha, en straalde daaruit datgene uit wat ik in stotterende woorden probeerde te beschrijven. En Petrus, Johannes en Jacobus moesten zich herinneren hoe zij in deze toestand waren beland en hoe plotseling, toen zij terugkijkten, de grote gebeurtenissen die zich hadden voltrokken rond het aardse lichaam van degene met wie zij hadden gelopen, begonnen te dagen. En geleidelijk aan, zoals de gezonken dromen opduiken in het menselijk bewustzijn, in de menselijke ziel, zo verschenen de verstreken dagen in het bewustzijn en de zielen van de apostelen. Tijdens deze dagen hadden ze dit alles niet ervaren met een normaal bewustzijn. Dat was een duik in hun normale bewustzijn, en datgene wat zich erin stortte, was altijd ondergedompeld in de diepten van hun ziel gebleven, van de gebeurtenis van Golgotha tot de gebeurtenis van de paniek. Ze voelden dat deze keer voor hen een tijd van diepe slaap leek. Vooral de tien dagen van de zogenaamde Hemelvaart tot het Pflngst-evenement leken hen een tijd van diepe slaap. Terugkijkend op de tijd tussen het mysterie van Golgotha en de zogenaamde Hemelvaart van Christus Jezus, kwam echter de tijd tussen het mysterie van Golgotha en de zogenaamde Hemelvaart dag na dag tot hen. Ze hadden dit gezien, maar het kwam nu pas ter sprake, en op een heel vreemde manier kwam het naar boven.
 
 
Vergeef me als ik hier een persoonlijke opmerking plaats. Ik moet bekennen dat ik zelf zeer verbaasd was toen ik me bewust werd van wat er in de zielen van de apostelen opdook in de tijd tussen het mysterie van Golgotha en de zogenaamde Hemelvaart. Het is heel vreemd hoe dat in de zielen van de apostelen naar boven kwam.  Het beeld na beeld verscheen in de zielen van de apostelen, en deze beelden vertelden hen: Ja, je was samen met hem die stierf of aan het kruis werd geboren, je ontmoette hem.  Net zoals men zich dromen herinnert als men 's morgens wakker wordt en weet dat je in die droom samen met dit of dat was, zo kwamen dromen in de zielen van de apostelen naar boven als herinneringen. Maar het was heel vreemd hoe de individuele gebeurtenissen in het bewustzijn kwamen. Zij moesten zich altijd afvragen: "Ja, met wie waren wij samen?  En ze herkenden hem steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw niet. Zij voelden dat dit een geestelijke figuur was; zij wisten dat zij zeker met hem in deze slaperige toestand rondliepen, maar zij herkenden hem niet in de figuur waarin hij met hen was versmolten, na de bevruchting met de almachtige liefde. Ze zagen zichzelf veranderen met hem die wij Christus noemen, naar de Mysten.um van Golgotha. En zij zagen ook hoe Hij hen toen daadwerkelijk leringen gaf vanuit het rijk van de Geest zoals Hij hen leerde. En zij leerden te begrijpen hoe zij veertig dagen lang met dit wezen dat aan het kruis geboren was, hoe dit wezen, de almachtige liefde die uit de kosmos in de aarde geboren was, hun leraar was, maar hoe zij met hun normale bewustzijn niet volwassen waren geweest om te begrijpen wat dit wezen te zeggen had, hoe zij het met de onderbewuste krachten van hun ziel hadden moeten opnemen, hoe zij het hadden moeten opnemen als nachtwandianen naast Christus, en hoe zij niet in staat waren geweest om het op te nemen met het gewone begrip van wat deze Qsens hen te bieden had. En ze luisterden naar hem gedurende die veertig dagen, met een bewustzijn dat ze niet wisten, dat pas in hen binnenkwam nadat ze de plukgebeurtenis hadden meegemaakt. Net als Nachtwandier hadden ze geluisterd. Toen de spirituele leraar aan hen verscheen had hij hen geïnstrueerd in geheimen die zij alleen konden begrijpen door hen in een compleet andere staat van bewustzijn te brengen. En zij zagen nu pas: zij waren met de Christus meegegaan, met de verrezen Christus. Maar pas nu pas realiseerden ze zich wat er met hen gebeurd was. En hoe wisten zij dat dit werkelijk Hij was met wie zij zich in het lichaam hadden verenigd voor het mysterie van Golgotha? Dit gebeurde op de volgende manier.
 
 
Laten we aannemen dat zo'n beeld plotseling zou komen voor de ziel van een van de apostelen na het Pflngstfeest. Hij zag hoe hij met de Opgestane had gelopen, zoals de Opgestane hem had geleerd. Maar hij herkende hem niet. Hij zag een hemels geestelijk wezen, maar hij herkende het niet. Dan een ander beeld gemengd met een ander beeld. Zo'n beeld vermengde zich met het zuiver geestelijke beeld dat een ervaring van de apostelen vertegenwoordigde die zij voor het mysterie van Golgotha met de Christus Jezus hadden ervaren. Er was een tafereel waarin ze het gevoel hadden dat ze het mysterie van de Geest, de Christus Jezus, geleerd hadden. Maar ze herkenden hem niet. Zij keken naar dit geestelijk wezen dat zij onderwezen hadden en om het te herkennen, werd dit beeld omgevormd tot het beeld van het Avondmaal dat zij met Christus Jezus hadden meegemaakt, terwijl zij het tegelijkertijd in stand hielden. Stel je voor dat zo'n apostel de bovennatuurlijke ervaring met de Opgestane en op de achtergrond het beeld van de Maaltijd van de Heer voor zich had. Pas toen beseften zij dat het dezelfde was waarmee zij ooit in het lichaam wandelden, zoals Hij die hen jeut leerde in de heel andere vorm die Hij na het Mystenoeum van Golgotha had aangenomen. Het was een volledige samensmelting van de herinneringen uit de staat van bewustzijn, die als het ware een slaaptoestand was, met de voorgaande geheugenbeelden. Als twee beelden die samenvielen, beleefden ze dit: een beeld uit de ervaringen na het mysterie van Golgotha en een beeld voor het mysterie van Golgotha, als lichtend in de tijd voordat hun bewustzijn zo vertroebeld was dat ze niet meer zagen wat daar gebeurde. Zo realiseerden ze zich dat deze twee wezens bij elkaar horen: de Opgestane en degene met wie ze ooit, relatief recentelijk, in hun lichaam rondgelopen hadden. En ze zeiden nu tegen elkaar: Dus voordat we wakker werden door de bevruchting met de almachtige kosmische liefde, waren we alsof we uit onze gewone staat van bewustzijn werden weggehaald. En de Christus, de Opgestane, was bij ons. Hij verwelkomde ons in zijn koninkrijk alsof we onwetend waren, liep met ons mee en onthulde ons de geheimen van zijn koninkrijk, dat nu, na het Mysterie van het Plukken, in het normale bewustzijn opdoemt alsof het in een droom wordt ervaren.
 
 
Dit is wat men als verbazingwekkend ervaart: dit toeval van een beeld van een ervaring van de apostelen met de Christus na het mysterie van Golgotha met een beeld voor het mysterie van Golgotha, dat zij in het fysieke lichaam met de Christus Jezus werkelijk normaal gesproken hadden ervaren.
 
 
Wij zijn begonnen met u te vertellen wat er in het zogenaamde Vijfde Evangelie staat, en aan het einde van deze eerste boodschap die ik vandaag moest doen, kan ik u misschien een paar persoonlijke woorden zeggen, die naast dit feit ook nog eens moeten worden uitgesproken. In zekere zin voel ik me in het geheim verward om nu over deze dingen te spreken. Maar wat ik wil zeggen is het volgende: Ik weet heel goed dat we in een tijd leven waarin we in een tijd leven waarin veel dingen worden voorbereid op de volgende aardse toekomst van de mensheid en dat we ons in onze huidige Antroposofische Vereniging als het ware als mensen die het gevoel hebben dat er in de zielen van de mensen iets voorbereid moet worden op de toekomst, iets dat voorbereid moet worden. Ik weet dat we op een gegeven moment in staat zullen zijn om over deze dingen te praten op een manier die heel anders is dan wat onze tijd ons vandaag toestaat te doen. Omdat we allemaal kinderen van de tijd zijn. Maar er komt een nabije toekomst waarin men preciezer zal kunnen spreken, waarin misschien een deel van datgene wat vandaag alleen maar op een suggestieve manier kan worden herkend, veel preciezer zal worden herkend in de geestelijke kroniek van het worden. Zulke tijden zullen komen, hoe onwaarschijnlijk het vandaag de dag ook lijkt voor de mensheid. Toch is het juist om deze reden dat er een zekere verplichting bestaat om vandaag op een voorbereidende manier over deze zaken te praten. En ook al heeft het me een zekere moeite gekost om alleen al over dit onderwerp te praten, de verplichting om zich voor te bereiden was in onze tijd zwaarder weegt dan de verplichting om dit onderwerp te bespreken. Dit heeft ons ertoe aangezet om dit onderwerp voor het eerst met u te bespreken.
 
 
Als ik het heb over het overwinnen, begrijp je dat woord echt zoals het wordt uitgesproken. Ik verzoek u uitdrukkelijk om wat ik zojuist heb gezegd, eigenlijk alleen maar te zien als een soort suggestie, die in de toekomst zeker veel beter en preciezer zal zijn. En u zult het woord beter begrijpen, als u mij toestaat een persoonlijke opmerking niet te onderdrukken: Het is mij duidelijk, dat het voor het geestelijk onderzoek, waaraan ik mij heb gewijd, in eerste instantie zeer moeilijk en moeizaam is om veel uit het geestelijk schrijven van de wereld te halen; precies dat soort dingen! En ik zou niet verbaasd zijn als het woord dat in de geestelijke Schrift staat, het woord zou zijn. Want juist ik voel veel moeilijkheden en problemen om uit de Akasha Kroniek beelden te halen die verwijzen naar de mysteries van het christendom. Ik heb moeite om deze beelden tot de noodzakelijke verdichting te brengen, om ze te kunnen vasthouden, en ik beschouw het als mijn karma dat ik dit moet zeggen, wat ik net zei. Want zonder twijfel zou ik minder moeite hebben gehad als ik in een positie had verkeerd waarin sommige van onze tijdgenoten in hun eerste jeugd een echte christelijke opvoeding hadden kunnen krijgen. Dat had ik niet; ik ben opgegroeid in een volledig liberale omgeving, en mijn studies hebben me ook naar de liberaal gebracht. Mijn eigen opleiding was puur wetenschappelijk. En dat maakt me een zekere inspanning om deze dingen nu te vinden, waarover ik pffffichtet ben om het te hebben.
 
 
Misschien mag ik precies deze persoonlijke opmerking maken om twee redenen: om de reden dat er juist vanwege een zeer merkwaardig gebrek aan geweten een dwaas, dwaas sprookje door de wereld is gestuurd over mijn connecties met bepaalde katholieke stromingen. Van al deze dingen is geen enkel woord waar. En waar het ook is gekomen met wat vandaag de dag vaak Theosofie wordt genoemd, kan men gemakkelijk beoordelen aan het feit dat op basis van Theosofie zulke gewetenloze constellaties en geruchten de wereld worden ingestuurd. Maar omdat we gedwongen zijn om ze niet mild te negeren in de vorm van een zin, maar om de waarheid aan hen te presenteren, kan deze persoonlijke opmerking worden gemaakt.  Aan de andere kant is het juist omdat ik in mijn jeugd ver van het christendom verwijderd was, des te onbevooroordeelder, dat ik het gevoel heb dat ik op dit gebied een zeker recht heb om onpartijdig en onbevooroordeeld te zijn om hierover uitspraken te doen, omdat ik alleen door de Geest tot het christendom en het wezen van Christus werd geleid. Misschien kunnen we in dit uur van de wereldgeschiedenis meer geven aan het woord van een man die afkomstig is uit een wetenschappelijke opleiding, die in zijn jeugd ver verwijderd was van het christendom, dan aan het woord van een man die sinds zijn vroegste jeugd met het christendom verbonden is. En ik geloof echt niet dat het christendom iets kan verliezen als het in zijn diepere elementen wordt vertegenwoordigd door een bewustzijn dat alleen zijn weg van de geest zelf naar het christendom heeft gevonden. Maar als u deze woorden serieus neemt, zult u het gevoel hebben dat ze aangeven wat er in mij leeft, wanneer ik nu spreek over de geheimen die ik de geheimen van het zogenaamde Vijfde Evangelie heb genoemd.
Oslo, 3 oktober 1913, derde voordracht
 
Toen ik gisteren zei dat deze persoonlijkheden, die gewoonlijk de apostelen van Christus Jezus worden genoemd, op dit moment een zekere opstanding beleefden die haar uitgangspunt heeft in het zogenaamde Pinksterfeest, is het geenszins zo dat wat ik moet zeggen als de inhoud van het zogenaamde Vijfde Evangelie, op hetzelfde moment als ik het nu vertel, in het bewustzijn van deze apostelen was. Wanneer het helderziende bewustzijn zich echter verdiept in de zielen van deze apostelen, herkent het die beelden in deze zielen. Maar in de apostelen zelf leefde het, als ik het zo mag zeggen, als het leven, als directe ervaring, als gevoel en kracht van de ziel. En datgene wat de apostelen toen konden spreken, wat de Grieken in die tijd zelfs betoverde, waar zij door hen de impuls gaven aan wat wij de christelijke ontwikkeling noemen, datgene wat zij zo in zich droegen als de kracht van de ziel, als de kracht van de geest, bloeide uit datgene wat in hun ziel leefde als de levende kracht van het vijfde evangelie. Ze konden spreken terwijl ze spraken, ze konden werken terwijl ze werkten, omdat ze de dingen die we nu ontcijferen als het vijfde evangelie levend in hun ziel droegen, ook al vertelden ze de dingen niet in woorden om ons dit vijfde evangelie te vertellen. Want zij hadden, als bij de opstanding, de bevruchting van de almachtige kosmische liefde ontvangen en onder de indruk van deze bevruchting zijn zij nu verder gegaan met hun werk. Wat in hen werkte was wat Christus werd na het mysterie van Golgotha. En hier staan we op een punt waar we moeten spreken over het aardse leven van Christus in de zin van het vijfde evangelie.
 
 
Voor de concepten van vandaag, voor de concepten van vandaag, is het niet eenvoudig onder woorden te brengen wat ze zijn. Maar we kunnen dit grootste mysterie van de aarde benaderen met veel concepten en ideeën die we al hebben opgedaan door onze geestelijk-wetenschappelijke inspanningen. Als men het wezen van Christus wil begrijpen, dan moeten sommige concepten die we al hebben door onze geestelijk-wetenschappelijke geschillen in een licht gewijzigde vorm worden toegepast op het wezen van Christus.
 
 
Laten we één keer gaan, om tot enige duidelijkheid te komen, van wat gewoonlijk de doop van Johannes in de Jordaan wordt genoemd. Het presenteert zich in het Vijfde Evangelie in relatie tot het leven van Christus op aarde als iets dat lijkt op een conceptie in een mens op aarde. We begrijpen het leven van Christus van daar tot aan het mysterie van Golgotha als we het vergelijken met het leven dat de kiem van de mens doormaakt in de schoot van de Moeder. Het is dus als het ware een kiemleven van het Christus-zijn dat dit wezen ondergaat, van de doop Johannes tot het mysterie van Golgotha. We moeten het mysterie van Golgotha zelf begrijpen als de aardse geboorte, dat wil zeggen, de dood van Jezus als de aardse geboorte van Christus. En zijn werkelijke leven op aarde moeten we op zoek naar het mysterie van Golgotha, want Christus had zijn contact met de apostelen, zoals ik gisteren al aangaf, toen deze apostelen in een soort van andere staat van bewustzijn verkeerden. Dat was wat volgde op de eigenlijke geboorte van de Christus-zijn. En wat beschreven wordt als de reis naar de hemel en de daaropvolgende uitstorting van de Geest, moeten we in het Christuswezen begrijpen als datgene wat we in de menselijke dood gewend zijn te zien als het binnengaan in de geestelijke werelden. En we moeten het voortbestaan van Christus in het aardse leven sinds de Hemelvaart of sinds de tokkende gebeurtenis vergelijken met wat de menselijke ziel ervaart in de zogenaamde Devachan, in het land van de geesten.
 
 
Wij zien dus, beste vrienden, dat wij in het Zijn van Christus zo'n entiteit voor ons hebben liggen, het tegendeel dat wij alle concepten die wij ons anders hebben toegeëigend over de opvolging van de staten van het menselijk leven volledig moeten veranderen. Na de korte periode die gewoonlijk de zuiveringstijd, de Kamaloka-tijd wordt genoemd, komt de mens in de geestelijke wereld om zich voor te bereiden op het volgende leven op aarde. De mens leeft dus een geestelijk leven na zijn dood. Vanaf Pinksteren ervoer het wezen van Christus datgene wat voor hem hetzelfde betekende als voor de mens de overgang naar het land van de geesten: het opstaan in de aardse sfeer. En in plaats van in een Devachan te komen, in plaats van een geestelijk gebied, zoals de mens na de dood, brachten de Christuswezens het offer om zijn hemel op aarde als het ware te openen, om op aarde te zoeken. De mens verlaat de aarde om, als we in gemeenschappelijke termen spreken, zijn woonplaats te ruilen voor de hemel. Christus verliet de hemel om zijn woonplaats met de aarde te ruilen. Ik vraag u dit in het juiste licht te bekijken en er dan het gevoel, het gevoel, wat er door het mysterie van Golgotha is gebeurd, wat er door het Christuswezen is gebeurd, waar het eigenlijke offer van het Christuswezen uit bestond, namelijk het verlaten van de geestelijke sferen om met de aarde en met de mensen op aarde te leven en de evolutie op aarde voort te zetten door de impulsen die er op deze manier aan gegeven zijn. Dit betekent al dat dit wezen vóór de doop van Johannes in de Jordaan niet tot de aardse sfeer behoorde. Het is dus van de bovennatuurlijke sferen naar de aardse sferen gemigreerd. En dat wat tussen Johannes' doopsel en Pinksteren werd ervaren, moest worden ervaren om het hemelse wezen van Christus om te vormen tot het aardse wezen van Christus.
 
 
Het wordt oneindig veel gezegd wanneer dit mysterie hier wordt uitgesproken met de woorden: "Sinds de gebeurtenis van Pinksteren is het Christuswezen met de menselijke zielen op aarde; daarvoor was het niet met de menselijke zielen op aarde. Wat Christus tussen de doop en de Pinksterdag heeft meegemaakt, is gebeurd om het verblijf van een God in de geestelijke wereld te ruilen met het verblijf in de aardse sfeer. Dit werd gedaan zodat deze goddelijke geestelijke Christusentiteit de vorm kon aannemen die nodig was om voortaan de gemeenschap met de menselijke zielen te hebben. Waarschuwing: zijn de gebeurtenissen in Palestina uitgevoerd? Zodat het goddelijke geestelijk wezen van Christus de vorm kon aannemen die het nodig had om gemeenschap met de menselijke zielen op aarde te hebben.
 
 
Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat deze gebeurtenis van Palestina een unieke gebeurtenis is, die ik al meerdere malen heb genoemd: het is de afdaling van een hoger, niet-aardse wezen in de aardse sfeer en het bij elkaar blijven van dit niet-aardse wezen met de aardse sfeer totdat de aardse sfeer onder haar invloed de overeenkomstige verandering zal hebben ondergaan. Dus sinds die tijd is het Christuswezen actief op aarde.
 
 
Als we nu het Pinkstergebeuren in de zin van het vijfde evangelie volledig willen begrijpen, moeten we de termen gebruiken die we in de geestelijke wetenschap hebben uitgewerkt. Er is op gewezen dat er in de oudheid mysterieuze inwijdingen waren, dat door deze inwijding de menselijke ziel opgetild werd om deel te nemen aan het geestelijk leven. Dit voorchristelijke mysterie zal het meest levendig zijn wanneer men de zogenaamde Perzische of Mithras-mysteries in ogenschouw neemt. Er waren zeven stadia van inleiding. Vervolgens werd degene die in de hogere graad van spirituele ervaring zou worden opgevoed, eerst geleid tot wat symbolisch een "raaf" werd genoemd. Toen werd hij een "occulte", een "verborgen". In de derde graad werd hij een "vechter", in de vierde graad een "leeuw", in de vijfde graad werd hem de naam van het volk gegeven waartoe hij behoorde. In de zesde graad werd hij een "zonneheld", in de zevende graad een "vader". Voor de eerste vier graden is het vandaag genoeg om te zeggen dat de mens geleidelijk aan steeds dieper en dieper in de spirituele ervaring werd geleid. In de vijfde graad bereikte de mens het vermogen om een uitgebreid bewustzijn te hebben, zodat dit uitgebreide bewustzijn hem de mogelijkheid gaf om een geestelijke beschermer te worden van alle mensen aan wie hij behoorde. Daarom is hem de naam van de betrokken mensen gegeven.
 
 
Als iemand zich met deze oude mysteries van de vijfde graad inwijdde in deze oude mysteries, dan had hij een bepaalde vorm van deelname aan het geestelijk leven.
 
 
Uit een cyclus van lezingen die ik hier heb gegeven, weten we gewoon dat de volkeren van de aarde worden geleid door wat wij de Aartsengeloi of Aartsengelen in de hiërarchieën van de geestelijke wezens noemen. In deze sfeer werd de inwijding in de vijfde graad opgeheven, zodat hij deelnam aan het leven van de aartsengelen. Men had zulke ingewijden nodig in de vijfde graad, men had ze nodig in de kosmos. Dus er was een inwijding in deze vijfde graad op aarde. Toen zo'n persoonlijkheid werd ingewijd in de mysteries en door alle innerlijke zielservaringen heen ging, de zielsinhoud kreeg die overeenkomt met de vijfde graad, dan keek de aartsengel van het betreffende volk, aan wie deze persoonlijkheid toebehoorde, op deze ziel neer en las in deze ziel, zoals we lezen in een boek, bepaalde dingen die we moeten weten om deze of gene daad te kunnen volbrengen. Wat een volk nodig had, wat een volk nodig had, las de Aartsengeloï in de zielen van hen die tot in de vijfde graad ingewijd waren. Om de Aartsengeloi in staat te stellen om op de juiste manier te leiden, is het noodzakelijk om op aarde inwijders van de vijfde graad te scheppen. Deze ingewijden zijn de bemiddelaars tussen de feitelijke leiders van het volk, de Aartsengeloi, en de mensen zelf. Zij dragen in de sfeer van de Aartsengeloï dat wat daar nodig is om het volk op de juiste manier te leiden.
 
 
Hoe kan deze vijfde graad dan worden bereikt in de oude voorchristelijke tijden? Het kon niet worden bereikt als de ziel van de mens in het lichaam bleef. De ziel van de mens moest uit het lichaam worden getild. De initiatie bestond precies uit het feit dat de ziel van de mens uit het lichaam was gehaald. En buiten het lichaam ging de ziel vervolgens door wat haar de inhoud gaf die ik zojuist heb beschreven. De ziel moest de aarde verlaten, opstijgen naar de geestelijke wereld om te bereiken wat zij zou bereiken.
 
 
Als nu de zesde graad van de oude inwijding werd bereikt, de graad van de zonneheld, dan werd dat actief in de ziel van zo'n zonneheld, die niet alleen noodzakelijk is voor de leiding, voor de leiding en richting van een volk, maar die hoger is dan de naakte leiding en richting van een volk. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de hele mensheid op aarde, dan zul je zien hoe mensen worden geschapen en weer verdwijnen, hoe mensen worden getransformeerd. Net als individuele mensen worden er mensen geboren en sterven er mensen. Maar wat een volk voor de aarde heeft bereikt, moet behouden blijven voor de hele ontwikkeling van de mensheid op aarde. Niet alleen moet een volk geleid en geleid worden, maar wat dit volk als aardse arbeid doet, moet ook buiten het volk om worden voortgezet. Om ervoor te zorgen, dat de prestatie van een volk door de geesten, die hoger waren dan de aartsengelen, door de geesten van die tijd, door de geesten van de zesde graad, de zonnehelden, buiten het volk naar buiten werd gebracht, waren de ingewijden van de zesde graad, de zonnehelden, noodzakelijk. Want in datgene wat in de ziel van een zonneheld leefde, konden de wezens van de hogere werelden lezen wat het werk van een volk overbracht naar het werk van de hele mensheid. Op deze manier kan men de macht krijgen om het werk van één volk op de juiste manier over te dragen aan het werk van de hele mensheid. Wat leefde in de zon held werd gedragen over de hele aarde. En net zoals degene die in de vijfde graad van de oude mysteries ingewijd zou worden, uit zijn lichaam moest gaan om door het noodzakelijke te gaan, zo moest degene die een zonneheld zou worden, uit zijn lichaam gaan en echt de zon naar zijn woonplaats hebben tijdens zijn uitgaan.
 
 
Dit zijn echter dingen die bijna fantastisch klinken in het huidige tijdsbewustzijn, ja, misschien worden ze wel als dwaasheid beschouwd. Maar het Paulus Woord geldt ook hiervoor, dat wat wijsheid voor de goden is, vaak dwaasheid is voor de mensen. De zonheld leefde dus samen met het hele zonnestelsel voor deze tijd van zijn inauguratie. De zon is zijn woonplaats, net zoals gewone mensen op aarde leven dan op hun planeet. Zoals bergen en rivieren om ons heen zijn, zo zijn ook de planeten van het zonnestelsel voor de zonneheld tijdens zijn inwijding om hem heen. De zonheld moest tijdens de inauguratie door de zon in vervoering worden gebracht. Dit kon alleen worden bereikt in de oude mysteries buiten het lichaam. En toen je terugkeerde naar je lichaam, herinnerde je je wat je buiten je lichaam had meegemaakt en kon je het gebruiken als een kracht voor de evolutie van de hele mensheid, voor de redding van de hele mensheid. Dus verlieten de zonnehelden hun lichaam tijdens de inwijding; toen ze gevuld waren met deze krachten, stapten ze terug in hun lichaam. Toen ze terugkwamen, hadden ze de krachten in hun ziel die het werk van een volk in de hele ontwikkeling van de mensheid naar boven konden halen.
 
 
En wat hebben deze zonnehelden ervaren tijdens de drie en een halve dag van hun inauguratie? Hoewel ze het zo konden noemen, liepen ze niet op de aarde, maar op de zon, wat hebben ze ervaren? De gemeenschap met de Christus die niet op aarde was voor het mysterie van Golgotha! Alle oude zonnehelden waren op deze manier de zonnesfeer in gegaan, want alleen daar kon men de verbondenheid met Christus in de oude tijden ervaren. Vanuit deze wereld, waarin de oude ingewijden tijdens hun inauguratie moesten opstijgen, daalde Christus af naar de aarde. Zo kunnen we zeggen dat wat er bereikt kon worden door het hele inwijdingsproces in de oudheid voor een paar individuen door een natuurlijke gebeurtenis in de dagen van Pinksteren door hen die de apostelen van Christus waren, werd bereikt als door een natuurlijke gebeurtenis in de dagen van de Pinksterdag. Waar vroeger de zielen van de mensen moesten opstijgen naar Christus, was Christus nu neergedaald naar de apostelen. En de apostelen waren op een bepaalde manier zulke zielen geworden die in zichzelf de inhoud droegen die de oude zonnehelden in hun ziel hadden. De geestelijke kracht van de zon had over de zielen van deze mensen uitgestort en bleef werken aan de evolutie van de mensheid. Opdat dit zou kunnen gebeuren, opdat het werk van een volledig nieuwe macht naar de aarde zou kunnen komen, moest de gebeurtenis van Palestina plaatsvinden, moest het mysterie van Golgotha plaatsvinden.
 
 
Maar uit wat is het aardse bestaan van Christus gegroeid? Het is gegroeid uit het diepste lijden, uit een lijden dat alle menselijke verbeelding van het lijden te boven gaat. Om op dit moment de juiste termen over de materie te krijgen, moeten sommige weerstanden van het huidige bewustzijn worden weggenomen. Ik moet nu iets zeggen over de uitleg van het vijfde evangelie.
 
 
Onlangs is er een boek verschenen dat ik graag zou willen aanbevelen om te lezen omdat het afkomstig is van een zeer geestige man en kan bewijzen wat voor onzin geestige mensen kunnen zeggen over geestelijke dingen. Ik bedoel het boek Maurice) 1Iaeleriinck's "From Death". Een van de vele onzinnige dingen die erin worden gevonden, is ook de bewering, dat als een mens haastig is gestorven, hij niet meer kan lijden, omdat hij dan een geest zou zijn, hij geen lichamelijk lichaam meer zou hebben. Maar een geest kon niet lijden. Het is het lichaam alleen dat lijdt.  Maeteilinck, de geestrijke man, geeft zich zo over aan de illusie dat alleen het fysieke kan lijden en dat een dood persoon hierdoor niet kan lijden. Hij merkt niet eens de fenomenale, bijna ongelofelijke onzin op die schuilt in de bewering dat het fysieke lichaam, dat bestaat uit fysische krachten en chemische stoffen, alleen lijdt. Alsof het lijden gebonden is aan fysieke stoffen en krachten! Stoffen en krachten lijden in het geheel niet. Als deze zouden kunnen lijden, dan zou een steen ook moeten kunnen lijden. Het fysieke lichaam kan niet lijden; wat lijdt is de geest, de ziel. Het is vandaag de dag zo ver gekomen dat mensen de eenvoudigste dingen zien als het tegenovergestelde van wat betekenis heeft. Er zou geen Kamalokaleiden zijn als het geestelijk leven niet kon lijden. Omdat het ontbreekt, mist het echt het fysieke lichaam, dat is waar Kamalokalid over gaat. Wie nu van mening is dat een geest niet kan lijden, zal ook niet in staat zijn om het oneindige lijden dat de Geest van Christus door de jaren heen in Palestina heeft doorgemaakt, goed in beeld te krijgen.
 
 
Maar voordat ik over dit lijden spreek, moet ik uw aandacht vestigen op iets anders. We moeten in gedachten houden dat met de doop van Johannes in de Jordaan een geest naar de aarde is neergedaald, drie jaar in een aards lichaam heeft geleefd en vervolgens op Golgotha in dit lichaam door de dood is gegaan, een geest die voor de doop van Johannes in de Jordaan in heel andere omstandigheden leefde dan op aarde. En wat betekent dat, dat deze geest in totaal andere omstandigheden leefde dan de aardse? Dit betekent, antroposofisch gezien, dat ook deze geest geen aardse karma had. Ik vraag u om na te denken over wat dit betekent. Een geest leefde drie jaar lang in het lichaam van Jezus van Nazareth, die deze carrière op aarde doormaakte zonder aardse karma in zijn ziel te hebben. Zo krijgen alle aardse ervaringen en ervaringen die Christus heeft meegemaakt een heel andere betekenis dan de ervaringen die bijvoorbeeld een menselijke ziel doormaakt. Als we lijden, als we deze of gene ervaring hebben, weten we dat lijden geworteld is in karma. Maar dat was niet zo voor de Geest van Christus. Hij moest een driejarige ervaring op aarde doormaken zonder last te hebben van karma. Dus wat was dat voor hem? Lijden zonder karmische betekenis, werkelijk onverdiend lijden, onschuldig lijden! Het vijfde evangelie is het antroposofische evangelie en laat ons zien dat het driejarige leven van Christus het enige leven in een menselijk lichaam zonder karma is, waarop het begrip karma in menselijke zin niet van toepassing is.
 
 
Maar de verdere beschouwing van dit evangelie leert ons iets anders om dit driejarige leven te herkennen. Dit hele driejarige leven op aarde, dat wij beschouwden als een embryonaal leven, heeft geen karma voortgebracht, noch heeft het zichzelf enige schuld opgelegd. Er werd dus een driejarig leven op aarde geleefd, dat niet door karma werd veroorzaakt en ook niet tot karma leidde.
 
 
Al deze concepten en ideeën die worden ontvangen, moeten alleen in de diepste zin van het woord worden ontvangen, en er zal veel te winnen zijn voor een juist begrip van deze buitengewone gebeurtenis in Palestina, die in veel opzichten onverklaarbaar blijft. Er moet veel verzameld worden voor zijn begrip. Want wat heeft dit alles op zich tot tegenstrijdige verklaringen geleid, op welke manier is het verkeerd begrepen! En toch, hoe het heeft geleid tot impulsen op impulsen in de ontwikkeling van de mensheid!
Men neemt deze dingen niet altijd in de juiste diepe betekenis op. Men zal op een heel andere manier over deze dingen praten wanneer men in de enorme diepte zal zien wat we hier hebben laten doorschemeren, door te praten over het feit dat we hier een drie jaar durende aarde-zee voor ons hebben, die zonder karma geleefd werd.
 
 
Hoe onnadenkend de mens vaak langs dingen loopt die eigenlijk heel belangrijk zijn. Misschien hebben sommigen van u iets gehoord over het boek "Lehen Jesu" van Ernest 1? enan, gepubliceerd in 1863. Men leest dit boek zonder rekening te houden met de betekenis van dit boek. Misschien vragen mensen zich later af of talloze mensen dit boek tot op de dag van vandaag hebben gelezen zonder te voelen wat er eigenlijk zo vreemd en vreemd aan dit boek is. Het vreemde aan dit boek is dat het een tussenstuk is, een mengeling van een sublieme voorstelling en een roman over een achtertrap. Het feit dat deze twee dingen met elkaar vermengd kunnen worden, een prachtig beeld en een echt achtergrondverhaal, zal later als de grootste eigenaardigheid worden beschouwd. Lees met het sem-bewustzijn eens dit "leven van Jezus" van Ernest Renan, lees wat hij van de Christus, die voor hem natuurlijk vooral de Christus Jezus is, maakt. Hij maakt er een held van die eerst goede bedoelingen heeft, een groot weldoener van de mensheid is, maar zich vervolgens laat meeslepen door het enthousiasme van de mensen en zich meer en meer laat meeslepen door wat de mensen willen en willen, wat ze zo graag horen en zo graag te horen krijgen.
 
 
Op grote schaal past Ernest Renan op Christus toe wat vaak op kleinere schaal op ons wordt toegepast. Want het gebeurt dat als mensen iets zien dat zich verspreidt, zoals de theosofie, ze de leraar bekritiseren: Aanvankelijk had hij goede bedoelingen, maar toen kwamen de boze volgelingen die hem gevleid en gecorrumpeerd hebben. Toen maakte hij de fout om te zeggen wat de luisteraars graag zouden willen horen.  Zo behandelt Renan het leven van Christus. Hij ontneemt zichzelf niet het recht om de opstanding van Lazarus af te schilderen als een soort van verraad dat Christus Jezus heeft laten plaatsvinden, zodat er een goed middel van onrust kan zijn! Hij laat zich niet ontketenen om Christus Jezus in een soort woede, een passie te leiden en hem meer en meer in het instinct van het volk te laten vallen! Zo wordt een romanachtige achterste trap in de sublieme voorstellingen gemengd, die ook in dit boek zijn opgenomen. En het eigenaardige is dat een ietwat gezond gevoel eigenlijk, ik zal het maar een beetje zeggen, afgeschrikt moet worden als het wordt afgebeeld als een wezen dat in eerste instantie de beste bedoelingen heeft, maar uiteindelijk valt voor het instinct van de mensen en allerlei vormen van oplichting laat gebeuren. Renan voelt zich echter helemaal niet afgeschrikt, maar heeft mooie woorden, betoverende woorden voor deze persoonlijkheid. Nieuwsgierig, is het niet! Maar het is een voorbeeld van hoe groot de neiging van menselijke zielen tot Christus is, ongeacht of ze Christus begrijpen of niet, zelfs als ze Christus niet begrijpen. Het kan zo ver gaan dat zo iemand het leven van Christus tot een roman op de achterbank maakt en toch niet genoeg bewonderende woorden vindt om mensen tot deze persoonlijkheid aan te trekken. Dit is alleen mogelijk in het aangezicht van zo'n entiteit, die de ontwikkeling van de aarde ingaat zoals de Christus-entiteit dat doet. Oh, er zou veel karma in Christus' driejarige leven op aarde zijn geschapen als Christus had geleefd zoals Renan het beschrijft. Maar dit zal in de toekomst worden erkend, dat zo'n beschrijving eenvoudigweg moet breken, want men zal erkennen dat het leven van Christus geen karma met zich meebracht en ook geen karma heeft geschapen. Dit is de proclamatie van het vijfde evangelie.
 
 
Het was dus de gebeurtenis in de Jordaan die we de doop van Johannes noemen, iets dat te vergelijken is met een conceptie in de aarde, de mens. Het Vijfde Evangelie vertelt ons dat de woorden, zoals ze in het Evangelie van Lucas voorkomen, een ware weergave zijn van wat er in die tijd gehoord had kunnen worden als een ontwikkeld, helderziend bewustzijn had behoord tot de kosmische uitdrukking van het mysterie dat zich afspeelde. De woorden die uit de hemel klonken waren werkelijk: "Dit is mijn geliefde Zoon, vandaag heb ik Hem gezien". Dit zijn de woorden van het Evangelie van Lucas, en dit is ook de juiste weergave van wat er toen gebeurde: de voortplanting, de conceptie van Christus in het aardse wezen. Dit vond plaats in de Jordaan.
 
 
Laten we voorlopig de aardse persoonlijkheid, waartoe deze Geest van Christus in de zalving van Johannes is neergedaald, negeren. We willen er de komende dagen over praten. Laten we vasthouden aan het feit dat er vandaag de dag een Jezus van Nazareth is gekomen die het lichaam aan het wezen van Christus heeft gegeven. Nu vertelt het Vijfde Evangelie ons, en dit is wat we kunnen lezen door de achterwaartse helderziende blik, dat het niet volledig verbonden was met het lichaam van Jezus van Nazareth, dat vanaf het eerste moment van zijn aardse verandering het wezen van Christus aanvankelijk slechts een losse verbinding had met het lichaam van Jezus van Nazareth. De verbinding was niet hetzelfde als de verbinding van het lichaam en de ziel in de gewone mens, zodat deze volledig in het lichaam woont, maar op zo'n manier dat op elk moment, bijvoorbeeld wanneer het nodig was, de Christus-eenheid het lichaam van Jezus van Nazareth weer kon verlaten. En terwijl het lichaam van Jezus van Nazareth ergens lag te slapen, ging de Christus-entiteit geestelijk naar daar of daar waar het nodig was.
 
 
Het Vijfde Evangelie laat ons zien dat het niet altijd het lichaam van Jezus van Nazareth was dat aanwezig was toen het wezen van Christus aan de apostelen verscheen, maar dat de zaak vaak zo plaatsvond dat het lichaam van Jezus van Nazareth ergens bleef en alleen de Geest, de Geest van Christus, aan de apostelen verscheen. Maar hij verscheen toen zo dat ze de geestelijke verschijning konden verwarren met het lichaam van Jezus van Nazareth. Zij hebben misschien een verschil opgemerkt, maar het verschil was te klein om het altijd duidelijk te hebben opgemerkt. In de vier evangeliën is dit niet zo duidelijk; het vijfde evangelie vertelt ons dit zo duidelijk. De apostelen konden niet altijd duidelijk onderscheiden: Nu hebben we de Christus in het lichaam van Jezus van Nazareth voor ons, of nu hebben we de Christus als een geestelijk wezen alleen. Het verschil was niet altijd duidelijk, ze wisten niet altijd of het een of het ander het geval was. Zij hebben niet veel nagedacht over dit fenomeen, vooral voor de Christus Jezus, dat wil zeggen voor de Geest van Christus, voor zover zij Hem als zodanig herkenden in het lichaam van Jezus van N,azareth. Maar wat geleidelijk aan op de drie jaar durende aarde plaatsvond, was dat in de drie jaar dat de Geest zich als het ware steeds nauwer en nauwer verbond met het lichaam van Jezus van Nazareth, dat het Christus-essencelieit steeds meer op elkaar leek en steeds meer leek als een etherische eenheid met het fysieke lichaam van Jezus van Nazareth.
 
 
Merk op hoe dit anders was dan wat er met het lichaam van gewone mensen gebeurde in relatie tot Christus Jezus Christus. Als we dit willen begrijpen, laten we dan zeggen dat gewone mensen microkosmos zijn in relatie tot de macrokosmos, een klein beeld van de hele macrokosmos, want wat wordt uitgedrukt in het fysieke lichaam van mensen, wat mensen op aarde worden, weerspiegelt de grote kosmos. Het omgekeerde is het geval met het Christuswezen. Het macrokosmische zonnewezen vormt zich naar de vorm van de menselijke microkosmos, vermenigvuldigt zich en vernauwt zich, verdicht zich meer en meer, zodat het steeds meer lijkt op de menselijke microkosmos. Het is precies het tegenovergestelde dat bij gewone mensen het geval is.
 
 
In het begin van Christus' leven op aarde, direct na de doop in de Jordaan, was de verbinding met het lichaam van Jezus van Nazareth nog het meest losjes. Het Christuswezen stond nog steeds los van het lichaam van Jezus van Nazareth. Er was iets heel bovennatuurlijks aan datgene wat de Christus-entiteit werkte toen ze op aarde rondliep. Het voerde genezingen uit die niet kunnen worden uitgevoerd met een menselijke kracht. Ze sprak met spoed met het volk, wat een goddelijke urgentie was. Het Christus-zijn, dat zich alleen bindt aan het lichaam van Jezus van Nazareth, werkte als een bovennatuurlijke Christus-zijn. Maar ze maakte zich steeds meer gelijk aan het lichaam van Jezus van Nazareth, drukte zichzelf onder druk, trok zich meer en meer samen in aardse relaties en ging ermee akkoord, dat de goddelijke kracht steeds minder werd. Dit alles werd ervaren door het zijn van Christus door de gelijkenis met het lichaam van Jezus van Nazareth, een ontwikkeling die in zekere zin een neerwaartse ontwikkeling was. Het wezen van Christus moest voelen hoe de kracht en de kracht van God in toenemende mate in gelijkenis aan het lichaam van Jezus van Nazareth ontsnapte. God werd geleidelijk aan mens.
 
 
Net zoals iemand die zijn lichaam steeds meer ziet afnemen onder oneindige kwelling en zijn goddelijke inhoud zag afnemen, zo is het wezen van Christus aan het afnemen, steeds meer als het etherische wezen van het aardse lichaam van Jezus van Nazareth, totdat het zozeer op het aardse lichaam van Jezus van Nazareth leek, dat het angst kon voelen als een mens. Dit is wat de andere Evangelies ook beschrijven wanneer Christus Jezus en zijn discipelen op de Olijfberg uitgaan, waar het wezen van Christus in het lichaam van Jezus van Nazareth het zweet van angst op haar voorhoofd had. Dit was de humanisering, het steeds menselijker en menselijker worden van Christus, de gelijkenis met het lichaam van Jezus van Nazareth. In dezelfde mate dat dit etherische wezen van Christus meer en meer leek op het lichaam van Jezus van Nazareth, in dezelfde mate als Christus mens werd. De geestelijke miraculeuze krachten van God zijn verdwenen. En hier zien we de hele Lijdensweg van het Christuswezen, die begon vanaf dat moment, toen hij kort na de doop van Johannes in de Jordaan kwam, waar hij de zieken genas en de demonen uitwierp door zijn goddelijke krachten, waar de verbaasde mensen die hadden gezien wat Christus in staat was om te zien, zeiden: "Dit is nooit bereikt door enig wezen op aarde.  Dat was de tijd dat het wezen van Christus nog weinig leek op het lichaam van Jezus van Nazareth. Vanuit dit verbaasde gevoel van de bewonderaars rondom, is in drie jaar tijd de weg naar waar het wezen van Christus zo gelijkaardig is geworden aan het lichaam van Jezus van Nazareth, dat het niet langer de vragen van Pilatus, Herodes en Kajafas kon beantwoorden in dit zieke lichaam van Jezus van Nazareth, met wie het op zichzelf leek. Het was zo gelijk geworden aan het lichaam van Jezus van Nazareth, het steeds zwakkere en zwakkere, steeds zachter wordende en ziftende lichaam, dat in antwoord op de vraag: Zei u dat u de tempel zou afbreken en in drie dagen zou herbouwen? uit het verrotte lichaam van Jezus van Nazareth sprak de Christus-eenheid niet meer en zweeg voor de hogepriester van de Joden, dat zij zweeg voor de hogepriester van de Joden, die vroeg: Zei u dat u koning der Joden was?  Dit was de weg van het Lijden van de doop in de Jordaan naar de machteloosheid. En kort daarna stond de verbaasde menigte, die zich eerder had verbaasd over de bovennatuurlijke wonderbaarlijke krachten van Christus' wezen, niet langer bewonderend om hem heen, maar stond voor het kruis, spottend over de onmacht van de God die mens was geworden, zeggende: "Als je een God bent, daal dan neer. Je hebt anderen geholpen, help jezelf nu!  Van goddelijke macht naar machteloosheid, dat was de Lijdensweg van God. Een weg van oneindig lijden voor de God die mens geworden was, waaraan werd toegevoegd dat lijden over de mensheid, dat zichzelf zo ver had gebracht als ten tijde van het mysterie van Golgotha. En dit was ten tijde van de hoge intellectuele ontwikkeling van de mensheid, zoals gisteren werd gesuggereerd.
 
 
Maar deze pijn gaf geboorte aan de Geest die op het Pinksterfeest over de apostelen werd uitgestort. Uit deze pijnen ontstond de almachtige kosmische liefde, die bij de doop in de Jordaan uit de buitenaardse, hemelse sferen neerdaalde in de aardse sfeer, die gelijk werd aan de mens, gelijk werd aan een menselijk lichaam, en die door het oneindige lijden ging, dat geen enkel mensbisch denken kan bedenken, die door het moment van de hoogste, goddelijke impotentie ging, om die impuls te baren, die wij dan kennen als de Christusimpuls in de verdere evolutie van de mensheid.
 
 
Dit zijn de dingen die we moeten overwegen om de diepe betekenis te begrijpen, de hele betekenis van de impuls van Christus, hoe deze in de toekomst van de mensheid moet worden begrepen, wat de menselijke toekomst nodig zal hebben om vooruitgang te boeken in haar cultuur, in haar ontwikkelingswegen.
 
Oslo, 5 oktober 1913, vierde voordracht
 
Een soort geruststelling, als ik zelfs maar begin te spreken over datgene wat vandaag als behorend tot het vijfde evangelie moet worden beschouwd, is als het ware de conclusie van Johannes' evangelie. We herinneren ons deze conclusie, waarin staat dat in de Evangeliën alle gebeurtenissen die zich rond Christus Jezus hebben afgespeeld in geen enkel opzicht zijn opgetekend. Want als men op dat moment alles had willen opnemen, zou de wereld niet genoeg boeken hebben gehad om alles op te nemen. Dan kan dus aan één ding niet worden getwijfeld: dat er naast wat er in de vier Evangeliën is getekend, nog veel meer kan zijn gebeurd. Om alles wat ik in deze cyclus van lezingen uit het vijfde evangelie wil begrijpen, wil ik vandaag beginnen met verhalen uit het leven van Jezus van Nazareth, ongeveer vanaf dat moment, waarnaar we al verwezen hebben in andere anias, waar kleine delen van het vijfde evangelie al gecommuniceerd zijn.
 
 
Over het twaalfde jaar van Jezus van Nazareth wil ik vandaag enkele dingen vertellen. Zoals u weet, was dit het jaar waarin het I van Zarathustra, die belichaamd werd in een van de twee Jezus-jongens die in die tijd geboren waren en waarvan de oorsprong Matteüs beschrijft, een mystieke daad doormaakte in de andere Jezus-jongens, in die Jezus-jongens die speciaal in het begin van het Evangelie van Lucas beschreven worden. Zodat we beginnen met ons verhaal van dat jaar in het leven van Jezus van Nazareth, waarin deze Jezus van het Evangelie van Lucas het ego van Zoroaster had. We weten dat in het evangelie dit moment in het leven van Jezus van Nazareth wordt aangegeven door het verhaal dat hij verdwaald was op een reis naar Jeruzalem naar het feest van de Jezus-jongen uit het evangelie van Lucas en dat hij, toen hij weer werd gevonden, in de tempel van Jeruzalem tussen de schriftgeleerden zat en bij hen en de ouders verwondering wekte door de machtige antwoorden die hij gaf. We weten echter dat deze belangrijke, krachtige antwoorden voortkomen uit het feit dat het I van Zarathustra nu echt met deze jongen is verschenen en uit de diepe overvloed van herinnering dat zijn wijsheid uit deze ziel werkte, zodat Jezus van Nazareth in die tijd al die verrassende antwoorden kon geven. We weten ook dat de twee families samenkwamen door de dood van de Nathan-moeder aan de ene kant en de Salomo-vader aan de andere kant, en voortaan een gezin vormden, en dat de jongen Jezus die bevrucht was met het ego van Zarathustra, opgroeide in het gezin dat gewoon was geworden.
 
 
Maar het was nu zo dat uit de inhoud van het Vijfde Evangelie blijkt dat er in de komende jaren een vreemde, vreemde aanpak aan het groeien is. Aanvankelijk had de onmiddellijke omgeving van de jonge Jezus van Nazareth een grote en krachtige mening over hem gekregen, juist door die gebeurtenis in de tempel, door de geweldige antwoorden die hij aan de Schrfft-geleerden had gegeven. De directe omgeving zag als het ware de komende schrijver zelf in hem opgroeien, zij zagen in hem degene opgroeien die een zeer hoog, speciaal niveau van scribal learning zou bereiken. Met grote, enorme hoop was de omgeving van Jezus van Nazareth. Het begon, om het zo te zeggen, om elk woord van hem te vangen. Maar hoewel hij letterlijk werd opgejaagd om elk woord te vangen, werd hij geleidelijk aan steeds stiller en stiller. Hij werd zo stil dat het vaak zeer onsympathiek was voor zijn omgeving. Maar hij vocht in zichzelf, een machtig gevecht, een gevecht dat ongeveer in zichzelf lag tussen de twaalfde en achttiende jaar van zijn leven. Het was echt iets in zijn ziel, zoals de opkomst van innerlijke wijsheidsschatten, zoiets als de zon van het voormalige Zarathustra wijsheidslicht dat straalde in de vorm van een Joodse studiebeurs.
 
 
Aanvankelijk was het alsof deze jongen alles wat door de talrijke schriftgeleerden, die naar het huis kwamen, met de grootste aandacht en door een zeer bijzondere gave van de geest, die hij overal wist te beantwoorden, op de fijnste wijze zou ontvangen. En zo verraste hij in het begin thuis in Nazareth degenen die daar als schriftgeleerden verschenen en verbaasde hij hem als een wonderkind. Maar toen werd hij meer en meer stil en stil en luisterde alleen nog maar in stilte naar wat de anderen zeiden. Maar in die jaren vloeiden grote ideeën, moraal en vooral belangrijke morele impulsen altijd in zijn eigen ziel. Terwijl hij zo stil luisterde, maakte wat hij hoorde van de schriftgeleerden die zich in het huis verzamelden een zekere indruk, maar een indruk die hem vaak verbitterde in zijn ziel, omdat hij het gevoel had, moet worden opgemerkt, zelfs in die jonge jaren, dat veel van de onzekere, gemakkelijk te vergissen, moest zijn in wat die schriftgeleerden spraken over de oude tradities, van de oude geschriften, die zijn verenigd in het Oude Testament. Maar het deprimeerde zijn ziel in het bijzonder toen hij hoorde dat in de oudheid de Geest over de profeten was gekomen, dat God zelf inspirerend tot de oude profeten had gesproken, en dat de inspiratie nu uit het nageslacht was verdwenen. Maar vooral bij één van hen luisterde hij altijd diep, omdat hij voelde dat wat er werd besproken zelf tot hem zou komen. Die schriftgeleerden zeiden vaak: "Ja, die hoge geest, die machtige geest, die bijvoorbeeld over Elia kwam, spreekt niet meer; maar wie nog steeds spreekt wat sommigen van de schriftgeleerden geloofden te horen van de schriftgeleerden als inspiratie uit de geestelijke hoogten, wat nog steeds een zwakkere stem is, maar een stem, die sommigen nog steeds geloven te horen als iets dat de geest van Jahweh zelf geeft.  De BathKol werd die eigenaardige, inspirerende stem genoemd, een zwakkere stem van inspiratie, een stem van een mindere soort dan de geest die de oude profeten inspireerde, maar toch was die stem iets dergelijks. Zoveel mensen om Jezus heen spraken over BathKol. In latere joodse geschriften wordt ons veel verteld over deze BathKol.
 
 
Ik voeg nu iets in dit vijfde evangelie in dat er eigenlijk niet bij hoort, wat alleen maar zou moeten leiden tot de uitleg van BathKol. Even later, na de opkomst van het christendom, brak er een ruzie uit tussen twee rabbijnse scholen. Want het was de beroemde rabbijn Elieser ben iWrkano die een doctrine claimde en leidde tot het bewijs van deze doctrine, wat de Talmoed ons ook vertelt ('aB hij kon wonderen doen. Rabbi Elieser ben Hirkano liet een johannesbroodboom uit de aarde rijzen, zo vertelt de Talmoed, en honderd kubieke meter verderop plantte hij zich weer op een andere plaats, liet hij een rivier achteruit lopen, en als derde riep hij de stem uit de hemel aan, als een openbaring, die hij van BathKol zelf ontving. Maar in de tegenovergestelde rabbinaatsschool van Rabbijn Jozua werd deze leer nog steeds niet geloofd, en Rabbijn Jozua antwoordde: "Zelfs als Rabbijn Eliezer johannesbroodbomen van de ene plaats naar de andere laat transplanteren om zijn leer te bevestigen, zelfs als hij rivieren omhoog laat stromen, zelfs als hij verwijst naar de grote BathKol, staat in de wet geschreven dat de eeuwige wetten van het bestaan moeten worden gelegd in de monden van de mens en in het hart van de mens. En als de rabbijn Eliezer ons wil overtuigen van zijn leer, moet hij niet verwijzen naar de BathKol, maar moet hij ons overtuigen van wat het hart van de mens kan bevatten.  Ik vertel dit verhaal uit de Talmoed, omdat we zien dat BathKol kort na de introductie van het christendom in bepaalde rabbijnse scholen slechts een minder goede naam had. Maar het is op een bepaalde manier opgebloeid als een inspirerende stem onder rabbijnen en bijbelgeleerden.
 
 
Terwijl in het huis van Jezus van Nazareth de Shri-geleerden daar bijeenkwamen, spraken de Shri-geleerden over deze inspirerende stem van BathKol, en de jonge Jezus hoorde dit alles, en voelde en ontving in zichzelf de inspiratie van BathKol. Dit was het vreemde dat Jezus van Nazareth, door deze ziel te bevruchten met het ego van Zarathustra, inderdaad in staat was om snel alles te ontvangen wat de anderen om hem heen wisten. Niet alleen had hij de schriftgeleerden in zijn twaalfde jaar de machtige antwoorden kunnen geven, maar hij kon BathKol ook in zijn eigen borst horen. Maar juist deze inspiratie-inspiratie van de BathKol beïnvloedde Jezus van Nazareth toen hij zestien, zeventien jaar oud was en hij voelde vaak deze onthullende stem van de BathKol, waardoor hij in bittere, zware innerlijke zielsworstelingen werd geleid. Want BathKol openbaarde hem, en hij geloofde dit alles met zekerheid te horen, dat de tijd niet ver weg zou zijn, dat deze geest in de loop van de oude stroming van het Oude Testament niet meer met de oude Joodse leermeesters zou spreken zoals hij tot hen gesproken had. En op een dag, en dit was verschrikkelijk voor de ziel van Jezus, geloofde hij dat BathKol hem geopenbaard had: Ik reik nu niet meer tot de hoogten waarop de Geest mij de waarheid over de vooruitgang van het Joodse volk echt kan openbaren.  Dit was een verschrikkelijk moment, een verschrikkelijke indruk die de ziel van de jonge Jezus kreeg toen BathKol zelf hem leek te onthullen dat het geen voortzetting van de oude openbaring kon zijn, dat het zich als het ware niet in staat verklaarde een voortzetting te zijn van de oude openbaringen van het jodendom. Zo geloofde Jezus van Nazareth in zijn zestiende, zeventiende jaar dat alle grond onder zijn voeten van hem was afgenomen en had hij enkele dagen de tijd om tegen zichzelf te zeggen: "Alle zielenmachten waarvan ik dacht dat ik gezegend was, brengen mij alleen maar tot het inzicht dat er in de inhoud van de evolutie van het jodendom geen vermogen meer is om de openbaringen van de Geest van God te bereiken.
 
 
Laten we ons even in zijn geest verplaatsen, in de ziel van de jonge Jezus van Nazareth, die zulke ervaringen in zijn ziel had. Tegelijkertijd maakte de jonge Jezus van Nazareth in de zestiende, zeventiende, achttiende en achttiende jaar, deels ingegeven door zijn ambacht, deels door andere omstandigheden, vele reizen. Tijdens deze reizen maakte hij kennis met de vele regio's van Palestina, en waarschijnlijk ook met veel plaatsen buiten Palestina. Nu is dit duidelijk te zien wanneer men de Akashaanse kroniek psychisch doordringt in de regio's van Nabije Azië, zelfs in Zuid-Europa, een Aziatische sekte, die zich vermengde met vele andere culten, maar die de Mithras-cultus bij naam vertegenwoordigde. Op veel plaatsen in de meest verschillende regio's waren de tempels voor de Mithras-dienst. Op sommige plaatsen had het meer gelijkenis met de dienst van Attis, maar in wezen was het de dienst van Mithras, tempels, plaatsen van aanbidding waar de Mithras- en Attis-offers overal werden uitgevoerd. Het was als het ware een oud heidendom, maar in zekere zin doordrongen van de gewoonten, ceremonies van Mithras of de dienst van Attis. Hoezeer dit zich ook over het Italiaanse schiereiland heeft verspreid, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Sint-Pieterskerk in Rome op dezelfde plaats staat als waar ooit zo'n plaats voor de eredienst stond. Ja, men moet ook het godslasterlijke woord uitspreken voor sommige katholieken: De ceremoniële dienst van de Sint-Pieterskerk en alles wat daaruit voortkomt, is in zijn uiterlijke vorm niet anders dan de cultus van de oude dienst in Attika, die werd uitgevoerd in de tempel die op dezelfde plaats stond als de Sint-Pieterskerk. En de cultus van de katholieke kerk is in veel opzichten slechts een voortzetting van de oude Mithras-cultus.
 
 
Wat er in dergelijke plaatsen van aanbidding aanwezig was, was Jezus van Nazareth bekend toen hij nu, in zijn zestiende, zeventiende, achttiende jaar, begon rond te dwalen. En hij vervolgde dit later. Zo leerde hij, als we dat zo mogen zeggen, de ziel van de heidenen te kennen door uiterlijke fysieke contemplatie.
 
 
En op dat moment was het in zijn ziel, alsof het op een natuurlijke manier door het enorme proces van de overgang van de ZarathustraIch naar zijn ziel, datgene wat anderen slechts met veel moeite konden verkrijgen, in hoge mate in zijn ziel werd gevormd, dat wat natuurlijk in hem was gevormd: een hoge helderziende kracht. Toen hij zulke culten zag, beleefde hij dus iets heel anders dan de andere toeschouwers. Hij heeft daar vele schokkende gebeurtenissen meegemaakt.
 
 
En hoewel het misschien fantastisch lijkt, moet ik toch benadrukken dat toen de priester de cultus op sommige heidense altaren uitvoerde en Jezus van Nazareth vervolgens met zijn helderziende krachten naar het offer keek, hij zag hoeveel demonische wezens door de offerdaad werden opgewekt. Hij ontdekte ook dat sommige van de aanbeden afgoden niet van goede geestelijke wezens van de hogere hiërarchieën waren, maar van kwade demonische krachten. Ja, hij ontdekte dat deze kwade, demonische krachten vaak overgingen in de gelovigen, in de biechtvaders, die deelnamen aan zulke cultuspraktijken. Om begrijpelijke redenen gingen deze dingen niet over in de andere evangelies. En het is eigenlijk alleen in de boezem van onze spirituele beweging dat het mogelijk is om over zulke dingen te praten, want alleen in onze tijd kan de menselijke ziel echt begrip hebben voor die geweldige, diepe, krachtige ervaringen, zoals die zich hebben voorgedaan in deze jonge Jezus van Nazareth, lang voor de doop van Johannes.
 
 
Deze migraties gingen door in het twintigste, tweeëntwintigste, vierentwintigste en vierentwintigste jaar. Het was altijd bitterheid die hij in zijn ziel voelde, toen hij de heerschappij van de demonen, de demonen die door Lucifer en Ahriman als het ware werden voortgebracht, zag en zag hoe het heidendom in vele opzichten zelfs zo ver was gekomen dat hij de demonen voor de goden had aanvaard, zelfs om beelden te hebben van wilde demonische krachten in de afgoden, aangetrokken door deze beelden van deze rituele handelingen, en om over te gaan in het biddende volk, bezeten door de biddende mensen die er in goed vertrouwen aan deelnamen. Dit waren bittere ervaringen die Jezus van Nazareth moest maken. En deze ervaringen kwamen tot een zekere conclusie over de leeftijd van vierentwintig jaar. Daar had Jezus van Nazareth de ervaring die volgde als een nieuwe, oneindig moeilijke ervaring voor de andere van de teleurstelling van de BathKol. Ik moet zeggen, omdat ik ook deze ervaring van Jezus van Nazareth moet vertellen, dat ik vandaag de dag nog niet in staat ben om aan te geven op welke plaats van zijn reizen deze gebeurtenis plaatsvond. Het was voor mij mogelijk om de scène zelfs in hoge mate te ontcijferen. Het is voor mij vandaag niet mogelijk om alleen de plaats van deze scène aan te geven. Het lijkt me echter dat dit tafereel zich afspeelde tijdens een bedevaart van Jezus van Nazareth buiten Palestina. Maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik moet de scène communiceren.
 
 
Zo kwam Jezus van Nazareth, in het vierentwintigste jaar van zijn leven, naar een plaats waar een heidense Kuit plaats was waar een bepaalde godheid werd geofferd. Maar overal om ons heen was er alleen maar een triest volk, met allerlei vreselijke psychische en lichamelijke ziekten. De priesters hadden de plaats van aanbidding allang verlaten. En Jezus hoorde het volk jammeren: De priesters hebben ons verlaten, de zegeningen van het offer komen niet over ons heen en we zijn melaats en ziek, we zijn lastig en belast omdat de priesters ons hebben verlaten.  Jezus zag deze arme mensen met diep verdriet; dit onderdrukte volk jammerde hem en een oneindige liefde voor deze onderdrukte mensen flakkerde op in zijn ziel. De mensen om hem heen moeten iets gemerkt hebben van deze oneindige liefde die in zijn ziel tot leven werd gewekt; dit moet een diepe indruk hebben gemaakt op de jammerende mensen, die door hun priesters en, zoals zij geloofden, ook door hun goden in de steek waren gelaten. En nu, zou je in één klap kunnen zeggen, ontstond er iets in de harten van de meeste van deze mensen dat tot uitdrukking kwam in de mensen die zeiden dat ze de uitdrukking van oneindige liefde op het gezicht van Jezus herkenden: Jij bent de nieuwe priester die naar ons is gezonden.  Ze drongen er bij hem op aan om het altaar van het offer te brengen, ze plaatsten hem op het heidense altaar. En hij stond op het heidense altaar, en zij verwachtten, ja, zij eisten van hem dat hij de offers zou vcrrichte, zodat de zegen van hun God weer over hen zou komen.
 
 
En het geschiedde, terwijl het volk hem op het offeraltaar optilde, dat hij als dood viel, en zijn ziel zo verrukt was, en dat de mensen die rond geloofden over zijn God terugkwamen, het vreselijke zagen, dat hij, die zij dachten dat hij de nieuwe priester was, die van de Hiriimel was gezonden, als dood was gevallen.
 
 
Maar de ziel van Jezus van Nazareth, de ziel van Jezus van Nazareth, voelde zich verheven in de geestelijke domeinen, het voelde alsof ze in het rijk van de zon was geplaatst. En nu hoorde ze het geluid van de zonneschermsferen die uit de zonneschermsferen kwamen, woorden zoals deze ziel ze al vele malen eerder door BathKol had gehoord. Maar nu was BathKol veranderd, was het iets heel anders geworden. De stem kwam ook van een heel andere kant en wat Jezus van Nazareth nu gehoord heeft, kan, als je het in onze taal vertaalt, samengevat worden in de woorden die ik voor het eerst mocht zeggen toen we onlangs de eerste steen voor ons Dornach-gebouw legden.
 
 
Er zijn occulte verwikkelingen! En na zo'n occulte pooierij moest ik vertellen wat Jezus van Nazareth ervan hoorde door de getransformeerde stem van BathKol toen dit gebeurde, wat ik je zojuist heb verteld. Jezus van Nazareth hoorde de woorden: *
 
 
amen
Kwaad overheerst 
Getuigen van ontbindend egoïsme
 Eigen schuld van anderen 
Ervaring in dagelijks brood
 In wie de wil van de hemel niet regeert
 Sinds de mens uit jouw rijk is vertrokken.... 
En vergat je naam...
 Je vaders in de hemel.
 
 
Net als dit kan ik in het Duits vertalen wat destijds door Jezus van Nazareth als de getransformeerde stem van BathKol werd gehoord. Niet anders dan dat! Het waren deze woorden die de ziel van Jezus van Nazareth weer terugbrachten, toen ze wakker werd van de verbijstering die haar het gevoel gaf dat de zojuist beschreven gebeurtenis haar in vervoering bracht. En
  
* Zie de toelichting op pagina 331.
 
 
Toen Jezus van Nazareth weer tot Zichzelf was gekomen en zijn ogen waren omgedraaid naar de menigte van de verontruste en geladen mensen die Hem op het altaar hadden opgeheven, waren zij ontsnapt. En toen hij de helderziende blik in de verte liet dwalen, kon hij deze alleen maar richten op een veelheid van demonische wezens, demonische wezens, die allen met deze mensen werden geassocieerd.
 
 
Dit was de tweede belangrijke gebeurtenis, de tweede belangrijke conclusie in de verschillende perioden van zielsvorming die Jezus van Nazareth sinds zijn twaalfde jaar heeft doorgemaakt. Ja, beste vrienden, gebeurtenissen die de ziel als het ware alleen maar in een zalig humeur brachten door hun gezellige aard, zij waren het niet die de grootste indruk maakten op de ziel van de groeiende Jezus van Nazareth. Deze ziel moest al op zo'n jonge leeftijd de afgronden van de menselijke natuur leren kennen voordat de gebeurtenis van de Jordaan zich voordeed.
 
 
En van deze reis kwam Jezus van Nazareth thuis. Rond deze tijd stierf de vader die thuis was gebleven, ongeveer het vierentwintigste jaar van het leven van Jezus van Nazareth. Toen Jezus thuiskwam, leefde hij in de ziel met de enorme indruk van de demonische effecten die waren doorgedrongen in veel dingen die in de oude godsdienst van de heidenen leefden. Maar zoals het altijd zo is dat bepaalde stadia van hogere kennis alleen bereikt kunnen worden door de afgronden van het leven te kennen, zo was het ook bij Jezus van Nazareth het geval, op een bepaalde manier, dat op een plaats waarvan ik niet weet dat hij rond zijn vierentwintigste levensjaar was door zo oneindig diep in de menselijke zielen te kijken, in de zielen, waarin alle zielsklachten van de mensheid van die tijd geconcentreerd waren, ook bijzonder verdiept in de wijsheid, die echter als gloeiend ijzer door de ziel gaat, maar de ziel ook zo helderziend maakt, dat zij door de heldere geestelijke grenzen kan zien. En omdat hij de getransformeerde stem van BathKol had gehoord, was hij ook getransformeerd. Dus op relatief jonge leeftijd werd hij al getroffen door de kalme, spookachtige geest die de blik van de lezende blikken van zijn geest trok. Jezus van Nazareth was een man geworden die diep in de mysteries van het leven keek, die de mysteries van het leven kon onderzoeken zoals niemand op aarde dat voorheen kon doen, omdat niemand eerder kon kijken naar de menselijke ellende zoals hij dat kon, in welke mate de menselijke ellende kan toenemen. Eerst had hij gezien hoe men door louter eruditie de grond onder de voeten kon verliezen; toen had hij ervaren hoe de oude ingevingen verloren gingen; toen had hij gezien hoe de cultussen en offers, in plaats van de mensen in contact te brengen met de goden, allerlei duivelse wezens tevoorschijn toverde, die de mensen bezeten van zichzelf maakten en hen daardoor in allerlei geestelijke en lichamelijke ziekten en ellende brachten. Zeker niemand op aarde had zo diep naar al deze menselijke ellende gekeken als Jezus van Nazareth, niemand had zo'n oneindig diep gevoel in zijn ziel als hij had toen hij dat demonisch bezeten volk zag. Zeker niemand op aarde was zo voorbereid op de vraag: Hoe kan de verspreiding van deze ellendeling op aarde een halt worden toegeroepen?
Zo was Jezus van Nazareth niet alleen begiftigd met de blik, met de kennis van de wijze, maar op een bepaalde manier een ingewijde geworden door het leven. Mensen die in die tijd in een bepaalde orde waren samengekomen, die in de wereld bekend stond als de Orde van de Essaeërs, leerden dit kennen. Eaters waren mensen die op bepaalde plaatsen in Palestina een soort geheime dienst en geheime doctrine in stand hielden. Het was een strikt bevel. Degene die zich bij de bestelling wilde aansluiten, moest minstens een jaar, maar meestal enkele jaren van strenge tests doorstaan. Door zijn prestaties, door zijn gedrag, door zijn dienstbaarheid aan de hoogste geestelijke machten, door zijn rechtvaardigheidsgevoel, door zijn gelijkheid van mensen, door zijn gevoel van minachting voor externe menselijke goederen en dergelijke, moest hij laten zien dat hij het waard was om ingewijd te worden. Toen hij vervolgens tot de Orde werd toegelaten, waren er verschillende gradaties waardoor men opklom tot die eetervaring die bestemd was, met een zekere scheiding van de rest van de mensheid, in een strikte monastieke discipline en door bepaalde zuiverheidsaspiraties, waarbij men alle onwaardige lichamelijke en geestelijke manieren om de geestelijke wereld te benaderen wilde elimineren. Dit komt reeds tot uitdrukking in verschillende symbolische wetten van de Orde van de Essaeërs. De ontcijfering van de Akasha Kroniek heeft aangetoond dat de naam Essäer afkomstig is van of in ieder geval verbonden is met het Joodse woord "Essin" of "Assin". En dat betekent zoiets als een schepje, een kleine schep, want de Essaeërs droegen altijd een kleine schep als enig symbolisch teken, dat in sommige religieuze gemeenschappen tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. Bepaalde symbolische gebruiken drukken ook uit wat de Essaeërs wilden: dat ze geen munten mochten meenemen, dat ze niet door een poort mochten lopen die geschilderd was of in de omgeving waarvan foto's stonden. En omdat de Orde van de Essäer in die tijd ook van buitenaf op een bepaalde manier werd erkend, waren er in Jeruzalem speciale poorten, onbeschilderde poorten, gemaakt om ook zij de stad in te kunnen gaan. Want toen de Essäer bij een geschilderde poort kwam, moest hij steeds weer terugdraaien. In de Orde zelf waren er oude documenten en tradities, waarvan de leden van de Orde de inhoud strikt geheim hielden. Ze mochten lesgeven, maar alleen wat ze binnen de orde hadden geleerd. Iedereen die tot de Orde toetrad, moest zijn fortuin aan de Orde geven. In de tijd van Jezus van Nazareth was het aantal Essaeërs zeer groot, ongeveer vier- tot vijfduizend. Ze waren vo
 
In Nazareth was er een dergelijke nederzetting van de Orde van de Essaeërs, en het was daardoor dat wat de Orde van de Essaeërs was, in de ogen van Jezus van Nazareth was gekomen. In het midden van de orde leerde men van de diepe wijsheid die op de beschreven wijze was neergedaald in de ziel van Jezus van Nazareth, en juist onder de belangrijkste, wijste van de Eaters ontstond een bepaalde stemming. Er was onder hen een zekere profetische visie ontstaan: als de wereld haar eigenlijke vooruitgang zou willen boeken, dan zou er een bijzonder wijze ziel, die zich als een soort Messias zou gedragen, uit de wereld moeten komen. Daarom hadden ze rondgekeken waar bijzonder wijze zielen waren. En zij werden diep geraakt toen zij hoorden van die diepe wijsheid die in de ziel van Jezus van Nazareth was opgekomen. Het was dan ook geen wonder dat de Essaeaers, zonder dat Jezus van Nazareth de beproeving van de lagere graden moest doorstaan, hem als buitenstaander in hun gemeenschap hebben ontvangen, ik zal hem niet in de Orde zelf zeggen en dat op een bepaalde manier, vertrouwenswaardig, openhartig, zelfs de meest wijze Essaeaers werden met betrekking tot hun geheimen voor deze wijze, jongeman. In deze Orde van de Eaters hoorde de jonge Jezus van Nazareth in feite veel, veel dieper over de geheimen die de Hebreeën hadden bewaard dan de schriftgeleerden in het huis van zijn Vader. Hij hoorde ook veel dingen die hij zelf al op briljante wijze door BathKol en door een verlichting in zijn ziel had gehoord. Kortom, er was een levendige uitwisseling van ideeën tussen Jezus van Nazareth en de Essaeërs. En Jezus van Nazareth maakte in zijn omgang met de Essaeërs kennis met bijna alles wat de Orde van Essaërs in de vijfentwintigste, zesentwintigste, zevenentwintigste, zevenentwintigste, zevenentwintigste, achtentwintigste, achtentwintigste jaar van het leven en daarna te geven had. Want wat hem niet door woorden werd meegedeeld, werd hem door allerlei helderziende indrukken gepresenteerd. Jezus van Nazareth had belangrijke helderziende indrukken binnen de gemeenschap van de Essaeers zelf of enige tijd later thuis in Nazareth, waar hij een meer contemplatief leven op hem liet doordringen door krachten die tot hem waren gekomen, waarvan de Essaeers geen idee hadden, maar die in zijn ziel werden ervaren als gevolg van de belangrijke gesprekken met de Essaeneers.
 
 
Een van deze ervaringen, van deze innerlijke indrukken, moet in het bijzonder worden benadrukt, omdat het kan schijnen in de hele spirituele loop van de menselijke ontwikkeling. Het was een geweldige, belangrijke visie, die als in een soort van verrukking Jezus van Nazareth had, waarin Boeddha aan hem verscheen als in onmiddellijke oppositie. Ja, de Boeddha verscheen aan Jezus van Nazareth als gevolg van de uitwisseling van ideeën met de Eaters. En men kan zeggen dat er in die tijd een spiritueel gesprek plaatsvond tussen Jezus en Boeddha. Het maakt deel uit van mijn occulte plicht om u de inhoud van dit spirituele gesprek te vertellen, omdat we deze belangrijke geheimen van de menselijke evolutie vandaag de dag kunnen, of zelfs moeten aanraken. In dit belangrijke spirituele gesprek leerde Jezus van Nazareth dat de Boeddha zei: "Als mijn onderricht, zoals ik het geleerd heb, volledig zou worden vervuld, dan zouden alle mensen gelijk zijn aan de Eaters. Maar dat kan niet. Dat was de fout in mijn onderwijs. Ook de Essaeanen kunnen alleen maar vooruitgaan door zich af te scheiden van de rest van de mensheid; er moeten andere menselijke zielen voor hen zijn. Door de vervulling van mijn onderwijs zouden alle eters tot stand moeten komen. Maar dat kan niet.  Dit was een belangrijke ervaring die Jezus van Nazareth had door de gemeenschap met de Eaters.
 
 
Een andere ervaring was dat Jezus van Nazareth kennis maakte met een nog jongere man, een man van bijna dezelfde leeftijd, die dichtbij was gekomen, maar op een heel andere manier dan Jezus van Nazareth, de Orde van de Essaeërs, die desondanks geen volledige Essaeer was geworden. Het was, zou je kunnen zeggen, Johannes de Doper die leefde als een lekenbroeder binnen de Essaeer-gemeenschap. Hij droeg zichzelf als de Essaeans, want in de winter droeg hij kameelhaar. Maar hij was nooit in staat geweest om de leer van het jodendom volledig te verwisselen met de leer van de Essaeërs. Maar sinds de leer van de Essaeërs, het hele leven van de Essaeërs maakte grote indruk op hem, hij leefde het Essaer leven als een lekenbroeder, werd geïnspireerd, werd geleidelijk geïnspireerd en kwam geleidelijk aan tot wat er over Johannes de Doper in de Evangeliën wordt verteld. Er vonden veel gesprekken plaats tussen Jezus van Nazareth en Johannes de Doper.  Op een dag weet ik wat het betekent om deze dingen zo eenvoudig te vertellen, maar niets kan me tegenhouden; ik weet echter dat deze dingen nu verteld moeten worden, volgens die occulte pooierij, het gebeurde op een dag dat Jezus van Nazareth op een dag, terwijl hij met Johannes de Doper sprak, de fysieke lichamelijkheid van de Doper en het visioen van Elia als verdwenen voor hem zag. Dit was de tweede belangrijke zielservaring binnen de gemeenschap van de Eetorde.
 
 
Maar er waren andere ervaringen. Jezus van Nazareth had al geruime tijd iets bijzonders kunnen waarnemen: Toen Jezus van Nazareth op plaatsen kwam waar er poorten van de eters waren, waar er poorten zonder beelden waren, kon hij niet door zulke poorten gaan zonder weer een bittere ervaring te hebben. Hij zag deze poorten zonder beelden, maar voor hem stonden er geestelijke beelden aan deze poorten; aan beide zijden van zo'n poort verscheen voor hem altijd datgene, wat wij nu kennen uit de verschillende geest-wetenschappelijke geschillen onder de naam Ahriman en Lucifer. En geleidelijk aan had hij het gevoel, de indruk in zijn ziel dat de afkeer van de Essaeërs van de poortbeelden iets te maken moet hebben met het oproepen van zulke geestelijke wezens zoals hij ze aan deze poorten zag, dat beelden aan de poorten beelden van Luzffer en Ahriman waren. En Jezus van Nazareth had dit vaak gemerkt, vaker waren zulke gevoelens in zijn ziel opgestaan.
 
 
Wie zulke dingen meemaakt, vindt niet dat men er evenveel over moet nadenken, want deze dingen hebben een te verpletterend effect op de ziel. Men voelt ook al snel dat menselijke gedachten niet genoeg zijn om ze diep genoeg te doorgronden. Men denkt dan niet dat gedachten in staat zijn om door te dringen in deze dingen. Maar de indrukken graven niet alleen diep in de ziel, maar worden een deel van het zielenleven zelf. Je hebt het gevoel dat je verbonden bent met het deel van je ziel waarin je zulke ervaringen hebt verzameld, alsof je verbonden bent met de ervaringen zelf, je deze ervaringen door het leven draagt.
 
 
Zo had Jezus van Nazareth de twee beelden van Luzffer en Ahriman, die hij vaak aan de poorten van de Essaeërs had gezien, door het leven gedragen. Aanvankelijk had het hem alleen maar doen beseffen dat er een mysterie bestond tussen deze geestelijke wezens en de Essaeërs. En het effect dat dit op zijn ziel heeft gehad, heeft zich ook in de communicatie met de Eaters voortgezet; omdat deze ervaringen in de ziel van Jezus van Nazareth niet meer zo goed met elkaar te begrijpen zijn, kan men elkaar niet meer begrijpen. Want daar leefde in zijn ziel iets waarvan hij niet met de Ezsaërs kon spreken, want telkens ging er iets mis zoals in de toespraak, want de indringer stond tussen wat hij aan de Ezsae poorten had meegemaakt.
 
 
Op een dag, na een bijzonder belangrijk en belangrijk gesprek, waarin veel van de hoogste geestelijke zaken waren besproken, verliet Jezus van Nazareth de poort van het hoofdgebouw van Essäer en ontmoette op een dag de figuren die hij kende als Lucifer en Ahriman. En hij zag Lucifer en Ahriman pleiten bij de poort van het klooster van de eters. En een vraag zonk in zijn ziel. Maar niet alsof hij zelf, niet alsof hij door de rede vroeg was, maar met een diepe elementaire kracht in zijn ziel geduwd: waar vluchten zij, waar smeken Lucifer en Ahriman om?  Want hij wist dat de heiligheid van het klooster van de Essaeans hen had doen vluchten. Maar de vraag is in zijn ziel opgelost: Waar hebben ze gesmeekt?  En hij kon deze vraag niet meer uit zijn ziel wegnemen, deze vraag brandde als vuur in zijn ziel; met deze vraag liep hij rond het uur, zelfs elke minuut die hij ervaart in de weken daarna. Toen hij na het spirituele gesprek dat hij had gehad de poorten van het hoofdgebouw van de Essäer had verlaten, brandde de vraag in zijn ziel: Waar smeekten Lucifer en Ahriman?
Wat hij verder deed onder de indruk van deze vraag, levend in zijn ziel, nadat hij had meegemaakt, dat de oude ingevingen verloren waren gegaan, de godsdiensten en culten door demonische krachten waren bedorven, en toen hij aan het altaar van de heidense cultus was neergestort, had de getransformeerde stem van BathKol gehoord, en moest hij zich afvragen, wat de woorden van BathKol moesten betekenen en wat de rechtgeaarde woorden van mij moesten betekenen, dat de ziel van Jezus van Nazareth zich nu afvroeg: Waar gaan Luzffer en Ahriman heen?  Morgen zullen we hierover blijven praten.
 
Oslo, 6 oktober 1913, vijfde voordracht
 
Gisteren konden we een blik werpen op het leven van Jezus van Nazareth in de tijd die voor hem was verstreken vanaf zijn twaalfde tot aan het einde van zijn twintigste. Uit wat ik u mocht vertellen, kon u zeker het gevoel hebben dat er in deze tijd een diepe betekenis voor de ziel van Jezus van Nazareth plaatsvond, een diepe betekenis, maar ook voor de hele evolutie van de mensheid. Want uit de basiservaring, die je door je studie in de geesteswetenschappen hebt kunnen vormen, weet je zeker, dat alles in de evolutie van de mensheid verbonden is en dat zo'n belangrijke gebeurtenis met een mens, in wiens zielenleven zo veel, zo oneindig veel van de zaken van de hele mensheid een rol speelt, ook van betekenis is voor de evolutie van de mensheid als geheel. We komen te weten wat de gebeurtenis van Golgotha is geworden voor de evolutie van de mensheid op verschillende manieren. Deze lezingencyclus gaat over het leren herkennen door het leven van Christus Jezus zelf te beschouwen. En zo richten we de blik die we gisteren richtten op de gekarakteriseerde periode tussen het twaalfde jaar en het doopsel van Johannes, vandaag opnieuw op de ziel van Jezus van Nazareth en vragen we ons af: Wat heeft er allemaal in deze ziel geleefd nadat de belangrijke gebeurtenissen zich hadden voltrokken tot het achtentwintigste, negenentwintigste jaar waarover ik gisteren sprak?
 
 
Wat er in deze ziel leefde, krijgt men misschien een gevoel, een gevoel, een gevoel, als men een scène mag vertellen die zich aan het eind van zijn twintiger jaren met Jezus van Nazareth afspeelde. Deze scène, die ik moet vertellen, gaat over een gesprek dat Jezus van Nazareth had met zijn moeder, met degene die zijn moeder was geworden nadat de twee families vele jaren samen waren verhuisd. Al die jaren had hij deze moeder heel goed begrepen, veel beter dan de andere leden van de familie die in het Nazareth-huis woonden, dat wil zeggen, hij had ze al goed begrepen, maar ze konden hem niet goed begrijpen. Veel van de indrukken die zich geleidelijk aan in zijn ziel hadden gevormd, waren al eerder besproken tussen hem en zijn moeder. Maar in de genoemde periode vond er een heel belangrijk gesprek plaats, waar we vandaag naar zullen kijken, waardoor we diep in zijn ziel kunnen kijken.
 
 
Het was echter Jezus van Nazareth, die geleidelijk veranderde door de ervaringen van gisteren, zodat de oneindige wijsheid in zijn gezicht tot uitdrukking kwam. Maar hij was ook, zoals altijd, zij het in mindere mate, wanneer de wijsheid in een menselijke ziel toeneemt, tot een zekere innerlijke droefheid. De wijsheid had hem eerst het fruit gebracht dat hij door zijn blik in zijn menselijke omgeving kon veranderen, wat hem eigenlijk heel verdrietig maakte. In de laatste jaren twintig moest hij in rustige uren steeds meer aan iets heel specifieks denken: Steeds weer moest hij zich afvragen hoe in zijn twaalfde jaar zo'n revolutie in zijn ziel had plaatsgevonden, die het gevolg was van de kruising van de ZarathustraIch met zijn ziel. Hij moest er aan denken hoe hij in de eerste tijd na zijn twaalfde jaar alleen nog maar de oneindige rijkdom van deze Zarathustra-ziel in zichzelf had gevoeld. Eind jaren twintig wist hij nog niet dat hij de heropgebouwde Zarathustra was, maar hij wist dat er in zijn twaalfde jaar een grote, enorme verandering in zijn ziel had plaatsgevonden. En nu had hij vaak het gevoel: "O, hoe was het anders met mij voor deze verandering in mijn twaalfde jaar!  Toen hij nu terugdenkt aan deze tijd, voelde hij hoe oneindig warm het in zijn hoofd was in die tijd. Als jongen was hij als jongen volledig wereldverloren. Daar had hij het meest levendige gevoel voor alles wat de mens vanuit de natuur aanspreekt, voor alle glorie en grootheid van de natuur, maar hij had weinig zin in datgene wat de menselijke wijsheid, de menselijke kennis, had verworven. Hij toonde weinig interesse in wat men op school kon leren! Het zou een grote vergissing zijn te geloven dat deze jongen Jezus, voordat de Zoroaster in zijn ziel was overgegaan, een bijzondere gave had, in de uiterlijke zin van het woord, dat hij bijzonder slim was geweest, tot zijn twaalfde jaar. Aan de andere kant had hij een ongelooflijk rnild, zachtaardig wezen, een oneindig vermogen tot liefde, een diep, intiem geestelijk leven, een alomvattend begrip van alles wat menselijk is, maar geen belangstelling voor alles wat de mens door de eeuwen heen in kennis heeft opgeslagen. En het was alsof, na dit moment in de tempel van Jeruzalem in het twaalfde jaar, dit alles uit zijn ziel was gestormd en alle wijsheid erin was gestroomd! En nu moest hij vaak denken en voelen hoe hij voor zijn twaalfde jaar op een heel andere manier verbonden was met de diepere geest van de wereld, alsof zijn ziel zich had opengesteld voor de diepten van de oneindige uitgestrektheid! En hoe hij sindsdien sinds zijn twaalfde jaar geleefd had, hoe hij zijn ziel geschikt vond voor een soort ontvangst van een Hebreeuwse studiebeurs, die echter oorspronkelijk uit zichzelf kwam, hoe hij door de schok heen was gegaan dat BathKol niet meer op de oude manier inspirerend kon zijn; hoe hij toen op zijn reizen de heidense culten leerde kennen, hoe alle kennis en religiositeit van het heidendom in al zijn verschillende nuances door zijn ziel werd getrokken. Hij dacht eraan hoe hij daar tussen zijn achttiende en vierentwintig jaar had geleefd in alles wat de mensheid naar buiten toe had bereikt, en hoe hij toen in de gemeenschap van de Ezaeërs rond het vierentwintigste jaar was binnengetreden en daar een geheime leer en mensen die zich aan zo'n geheime leer hadden overgegeven, had leren kennen. Hij moest er vaak over nadenken. Maar hij wist ook, dat in principe alleen datgene, wat de mensen sinds de oudheid aan kennis in zichzelf hadden opgeslagen, in zijn ziel was opgenomen; hij leefde in dat, wat de menselijke schatten in wijsheid, de menselijke schatten in cultuur en de menselijke schatten in zedelijke verworvenheden boden. Hij voelde dat hij sinds zijn twaalfde jaar in de mens op aarde had geleefd. En nu moest hij vaak terugdenken aan hoe hij voor dit twaalfde jaar was, waar hij zich als het ware verbonden voelde met de goddelijke oergronden van het bestaan, waar alles in hem elementair en origineel was, waar alles in hem voortkomt uit een bruisend leven, uit een warme, liefdevolle geest, en hem innig verenigde met andere mensenzielen, terwijl hij nu eenzaam en eenzaam en stil was geworden.
 
 
Het waren al deze gevoelens die een heel specifiek gesprek tussen hem en de persoonlijkheid die zijn moeder was geworden, op gang brachten. De moeder hield enorm veel van hem en ze had vaak met hem gesproken over al het moois en de grootsheid die sinds zijn twaalfde jaar in hem was verschenen. Met deze stiefmoeder was een steeds intiemere, nobelere en mooiere relatie ontstaan. Maar hij had zijn innerlijke tweedeling ook voor deze moeder verborgen gehouden, zodat zij alleen het mooie en het grote had gezien. Ze had alleen maar gezien hoe hij wijzer en wijzer werd, hoe hij steeds dieper doordrong in de hele evolutie van de mensheid. Veel van wat een soort algemene bekentenis was met dit gesprek was nieuw voor haar, maar ze ontving het met een warm, intiem hart. Het was in haar als een onmiddellijk begrip van zijn verdriet, zijn gevoel, dat hij verlangde om terug te keren naar wat hij voor zijn twaalfde jaar in zich had. Daarom probeerde ze hem op te tillen en hem te troosten door te praten over alles wat sindsdien zo mooi en glorieus in hem aan het licht was gekomen. Zij herinnerde hem aan alles wat haar door hem bekend was geworden door de vernieuwing van de grote leer, de wijsheid en de schatten van de wet van het jodendom. Het enige dat door hem aan het licht kwam, waar ze met hem over sprak. Maar het werd alleen maar moeilijker en moeilijker voor hem toen hij de moedige woorden hoorde spreken, zodat hij het waardeerde wat hij eigenlijk innerlijk overwonnen voelde. En uiteindelijk antwoordde hij: Ja, dat is misschien alles. Maar of dit nu door mij of door iemand anders vandaag de dag alle oude, glorieuze wijsheidsschatten van het jodendom vernieuwd kunnen worden, welke betekenis zou dit alles hebben voor de mensheid? In principe is alles wat op zo'n manier aan het licht komt, zinloos. Ja, als er vandaag de dag een mensheid om ons heen was die oren had om naar de oude profeten te luisteren, dan zou het voor deze mensheid nuttig zijn als de wijsheidsschatten van het oude profetendom konden worden vernieuwd. Maar zelfs als iemand kon spreken zoals de oude profeten spraken, zelfs als Elia vandaag kwam, zo zei Jezus van Nazareth en aan onze mensen wilde verkondigen wat hij als de beste in de hemel ervoer: er zijn daar geen mensen, de oren moeten de wijsheid van Elia, de oudere profeten, ook van Mozes, ja tot Abraham horen. Alles wat deze profeten verkondigden, zou vandaag onmogelijk te verkondigen zijn. Hun woorden zouden ongehoord in de wind gaan! En dus is alles wat ik in mijn ziel heb, waardeloos.
 
 
Zo sprak Jezus van Nazareth, die erop wees hoe recentelijk de woorden van een werkelijk grote leraar in feite zonder veel effect waren verdwenen. Want, zei hij, het was niet een leraar die de oude profeten de hand reikte, noch was het een grote en belangrijke leraar, de goede oude Hillel. Jezus wist precies wat deze oude Hillel, die zelfs in de zo moeilijke tijden van Herodes als een geestenleraar werd beschouwd, voor velen binnen het Jodendom betekende. Hij was een man die grote schatten van wijsheid in zijn ziel had. En Jezus wist hoe weinig de hartelijke woorden van het oude IIillel hun weg hadden gevonden naar hart en ziel. Toch had men van de oude Hillel gezegd: de Thora, de som van de oudste, belangrijkste wetten van het Jodendom, is verdwenen en IIillel heeft het weer hersteld.  Als een vernieuwer van de oorspronkelijke Joodse wijsheid verscheen Hillel aan zijn tijdgenoten die hem begrepen. Hij was een leraar die ook geremd was als een echte wijsheidsleraar. Zachtheid was zijn basiskarakter, hij was een soort Messias. De Talmoed zelf vertelt dit alles, en het kan worden geverifieerd door externe eruditie.
 
 
De mensen waren vol lof over Hillel en vertelden veel goede dingen over hem. Ik kan alleen maar aangeven hoe Jezus van Nazareth van Hillel tot zijn moeder sprak om zijn zielsstemming aan te geven.
 
 
Hillel wordt geportretteerd als een zachtaardig, mild personage dat door middel van clementie en liefde met monsters werkte. Er is een verhaal bewaard gebleven dat bijzonder belangrijk is om aan te tonen hoe Hillel de man van geduld en zachtmoedigheid was die iedereen ontmoette. Twee mensen wedden ooit op de mogelijkheid om Hillel te provoceren tot woede, want het was bekend dat Hillel helemaal niet boos kon worden. Nu wedden twee mannen, van wie er één zei: "Ik zal er alles aan doen om Hillel toch boos te maken.  Hij wilde toen zijn weddenschap gewonnen hebben. Toen voor Hillel de tijd het gunstigst was, toen hij het meest te maken had met de voorbereiding van de sabbat, waar zo'n man het minst gestoord kan worden, klopte de man die de weddenschap had aangegaan op de deur van Hillel's aan, klopte hij niet op een beleefde toon of met enige vorm van toespraak, en Hillel was de voorzitter van de hoogste spirituele autoriteit, die gewend was zich beleefd te richten tot wie, maar hij belde zojuist: Hillel, kom eruit, kom er snel uit!  Hillel gooide zijn jas om en kwam eruit. De man zei op een scherpe toon, wederom zonder de minste beleefdheid: "Hillel, ik moet je iets vragen.  En Hillel antwoordde vriendelijk: "Mijn lieve man, wat heb je te vragen?  Ik moet u vragen waarom de Babyloniërs zulke dunne hoofden hebben?  Toen zei Hillel met de zachtste toon: Nou, mijn liefste, de Babyloniërs hebben zulke dunne hoofden omdat ze zulke onhandige vroedvrouwen hebben.  Toen ging de man weg en dacht, deze keer was Hillel saiiftmütig gebleven. Hillel ging weer op zijn werk zitten. Na een paar minuten kwam de man terug en riep Hillel opnieuw hardop uit het midden van zijn werk: IIillel, kom naar buiten, ik moet je iets belangrijks vragen!  Hillel gooide zijn jas weer om zich heen, kwam naar buiten en zei: "Nou, mijn liefste, wat heb je weer te vragen?  Ik moet je vragen waarom de Arabieren zulke kleine ogen hebben?  Gently Hillel zei: "Omdat de woestijn zo groot is, het maakt de wenkbrauwen klein, de ogen worden klein als je naar de grote woestijn kijkt, daarom hebben de Arabieren zulke kleine ogen.  IIillel bleef weer zachtaardig. Daar was de man vrij bang voor zijn weddenschap, en hij kwam weer terug en riep voor de derde keer op een harde toon: Hillel, kom naar buiten, ik moet je iets belangrijks vragen!  IIillel trok zijn jas aan, kwam naar buiten en vroeg met dezelfde zachtheid: "Nou, mijn liefste, wat heb je me nu te vragen?  Ik moet u vragen, waarom hebben de Egyptenaren zulke platte voeten?  Omdat de gebieden daar zo moerassig zijn, hebben de Egyptenaren daarom zulke platte voeten.  En kalm en sereen ging Hillel terug naar zijn werk. Na een paar minuten kwam de man terug en vertelde Hillel dat hij hem nu niets meer wilde vragen; hij had gewed dat hij hem kwaad wilde maken, maar hij wist niet hoe hij hem kwaad kon maken. Toen zei Hillel zachtjes: "Mijn lieve man, het is beter dat je je inzet verliest dan dat Hillel boos wordt!
Deze legende wordt verteld om te bewijzen hoe zacht en lief Hillel zelf was met iedereen die hem gemarteld heeft. Zo'n man wordt Jezus van Nazareth tegen zijn moeder gezegd, in vele opzichten zoiets als een oude profeet. En kennen we niet veel van Hillel's uitspraken die klinken als een vernieuwing van het oude profetendom? Hij citeerde enkele van de mooie woorden van Hillel en zei toen: "Zie, lieve moeder, Hillel zou als een herrezen oude profeet zijn. Ik heb nog steeds een speciale belangstelling voor hem, omdat er vreemd genoeg iets op mij afkomt, alsof er nog steeds een speciale band tussen Hillel en mij bestaat, alsof er iets op mij afkomt, alsof wat ik weet en wat in mij leeft als een grote openbaring van het spirituele niet alleen uit het jodendom zou komen.  En het was hetzelfde met Hillel, want hij was een Babylonische naar zijn uiterlijke geboorte en was pas later in het Jodendom gekomen. Maar ook hij kwam uit de David-familie en was van oudsher verwant aan de David-familie, waar Jezus van Nazareth en zijn eigen familie ook van moesten afstammen. En Jezus zei: "Hoewel ik, net als Hillel als de zoon, de hoge openbaringen die als een verlichting in mijn ziel worden gegoten en die dezelfde hoge openbaringen zijn die in de oudheid aan het Joodse volk werden gegeven, zijn de oren er nu niet meer om ze te horen!
Diep in zijn ziel had hij pijn en lijden ontladen over het feit dat het Hebreeuwse volk ooit de grootste waarheden van de wereld had gekregen, dat eens ook de lichamen van dit volk zodanig waren dat zij deze openbaringen konden begrijpen, maar dat nu de tijden veranderd waren, dat ook de lichamen van het Hebreeuwse volk veranderd waren, zodat zij de oude openbaringen van de voorvaderen niet langer konden begrijpen.
 
 
Een enorm drastische, zeer pijnlijke ervaring voor Jezus was het feit dat hij tegen zichzelf moest zeggen: "Ooit begreep het Hebreeuwse volk wat de profeten leerden de taal van God, maar vandaag de dag is er niemand die het begrijpt; dove oren zouden worden gepredikt. Zulke woorden zijn vandaag de dag niet meer op hun plaats; de oren zijn er niet meer om ze te begrijpen! Alles wat op deze manier gezegd kan worden is waardeloos en nutteloos.  En hoe samenvattend sprak Jezus van Nazareth tot zijn moeder: "Het is niet langer mogelijk dat deze aarde het oude jodendom openbaart, want de oude Joden zijn er niet meer om ze te ontvangen. Dit moet worden beschouwd als iets waardeloos op onze aarde.
 
 
En vreemd genoeg luisterde de moeder rustig naar hem terwijl hij sprak over de waardeloosheid van wat voor haar het heiligst was. Maar ze hield heel veel van hem en voelde alleen maar haar onzinnige liefde. Dus ging er iets in haar over van een diepgaand begrip van wat hij haar te zeggen had. En toen vervolgde hij het gesprek en kwam hij met het verhaal van hoe hij de heidense gebedshuizen was binnengeslopen en wat hij daar had meegemaakt. Het drong tot hem door hoe hij bij het heidense altaar gevallen was, hoe hij het veranderde BathKol had gehoord. En daar scheen hij op zoiets als een herinnering aan de oude Zarathustra doctrine. Hij wist nog niet precies dat hij de Zarathustra-ziel in zich had, maar de oude Zarathustra-doctrine, de Zarathustra-wijsheid, de oude Zarathustra-impuls steeg in hem tijdens het gesprek. In gemeenschap met zijn moeder ervoer hij deze grote impuls van Zarathustra. Al de schoonheid en de grootsheid van de oude zonnedoctrine kwam in zijn ziel naar boven. En hij herinnerde zich: "Toen ik bij het heidense altaar lag, hoorde ik zoiets als een openbaring!  En nu kwamen de woorden van de getransformeerde BathKol, die ik gisteren sprak, in zijn geheugen gegrift, en hij sprak ze tot zijn moeder:
 
 
amen
Kwaad overheerst
 Getuigen van ontbindend egoïsme
 Eigen schuld van anderen 
Ervaring in dagelijks brood 
In wie de wil van de hemel niet regeert
 Sinds de mens uit jouw rijk is vertrokken....
 En vergat je naam...
 Je vaders in de hemel.
 
 
En al de grootheid van het Mithras-bedrijf herleefde ook met hen in zijn ziel en stelde zich aan hem voor als door innerlijke genialiteit. Hij praatte veel met zijn moeder over de grootsheid en glorie van het oude heidendom. Hij sprak veel over wat er leefde in de oude mysteries van de volkeren, hoe de individuele mysteriediensten van het Nabije Oosten en Zuid-Europa in deze Mithras-dienst waren samengevloeid. Maar tegelijkertijd droeg hij in zijn ziel het vreselijke gevoel: hoe dit ambt geleidelijk veranderd was en onder demonische krachten was gekomen, die hij zelf ongeveer in zijn eenentwintigste levensjaar had ervaren. Alles wat hij had meegemaakt kwam toen in zijn gedachten. En toen leek de oude Zarathustra-doctrine hem ook als iets waar de mensen van nu niet meer voor openstaan. En onder deze indruk sprak hij het tweede belangrijke woord tot zijn moeder: "Als alle oude mysteries en sektes, en alles wat ooit groot was in de mysteries van het heidendom, vernieuwd zouden worden, dan zou het in hen stromen, dan is het om dit te horen dat de mensen er niet meer zijn! Dit alles is nutteloos. En als ik de mensen zou aankondigen wat ik gehoord heb als de veranderde stem van de oude BathKol, zou ik het geheim vertellen waarom de mensen in hun fysieke leven niet langer in gemeenschap met de mysteries kunnen leven, of als ik de oude zon wijsheid van Zarathustra zou aankondigen, dan zijn de mensen er vandaag de dag niet meer die dit zouden begrijpen. Vandaag de dag zou dit alles een demonisch wezen worden, omdat het zo in de zielen van de mensen zou klinken, dat de oren er niet zijn om het te begrijpen! De mensen zijn niet meer in staat om te luisteren naar wat ooit werd verkondigd en gehoord.
 
 
Want het wist nu dat Jezus van Nazareth dat wat hij destijds had gehoord als de veranderde stem van BathKol, die hem had getroffen met de woorden: "Amen, het kwaad overwint", een oude heilige leer was, een alomtegenwoordig gebed was overal in de mysteries, dat gebeden was in de mysteries, maar dat het vandaag de dag vergeten was. Hij wist nu dat wat hem was gegeven een verwijzing was naar de oude mysterieuze wijsheid die over hem was gekomen toen hij werd verrukt bij het heidense altaar. Maar tegelijkertijd zag hij en uitte hij in dat gesprek dat er vandaag geen mogelijkheid is om dit weer te begrijpen.
 
 
En toen vervolgde hij dit gesprek met zijn moeder en sprak over wat hij had opgenomen in de kring van de Essaeërs. Hij sprak over de schoonheid, de grootsheid en de glorie van de leer van de Essaeërs en herinnerde zich de grote mildheid en zachtheid van de Essaeërs. Toen zei hij het derde belangrijke woord dat hem in zijn visionaire gesprek met de Boeddha opviel: "Niet alle mensen kunnen eters worden! Hoe juist was Hillel toen hij de woorden sprak: "Scheid je niet van de totaliteit, maar schep en werk in de totaliteit, draag je liefde naar je naaste, want als je alleen bent, wat ben je dan? Maar zo doen de eters het, maar zij trekken zich terug, zij trekken zich terug met hun heilige levenswijze en brengen daardoor ongeluk bij andere mensen. Want mannen zijn niet ongelukkig omdat ze zich van hen scheiden.  En toen zei hij het betekenisvolle woord tegen de moeder en vertelde haar de ervaring die ik gisteren heb besproken: Toen ik na een intiem en belangrijk gesprek met de Essäers een keer vertrok, zag ik Lucifer en Ahriman wegrennen bij de hoofdpoort. Sinds die tijd, beste moeder, weet ik dat de Essaeërs zich tegen hen beschermen door hun manier van leven, door hun geheime leer, zodat Lucifer en Ahriman voor hun poorten moeten vluchten. Maar daarmee sturen ze Lucifer en Ahriman weg van zichzelf naar de andere mensen. De Essaeans worden gelukkig in hun ziel ten koste van de andere mensen; ze worden gelukkig omdat ze zichzelf redden van Lucifer en Ahriman!  Hij wist nu uit zijn leven met de Eaters: Ja, er is nog steeds een manier om op te stijgen naar waar men zich met de Goddelijke Geest verenigt, maar alleen individuen kunnen die bereiken ten koste van de grote menigte. Hij wist het nu: Noch Joden, noch heidenen, noch eters waren in staat om de algemene mensheid in verbinding te brengen met de goddelijke geestelijke wereld.
 
 
Dit woord sloeg vreselijk in de ziel van de liefhebbende moeder. Hij was met haar verenigd tijdens dit hele gesprek, als een met haar. De hele ziel, het hele ego van Jezus van Nazareth lag in deze woorden. En hier wil ik me aansluiten bij een mysterie dat zich voor de doop van Johannes afspeelde in dit gesprek met de Nijl-moeder: er is iets van Jezus naar deze moeder gegaan. Niet alleen in woorden werd dit alles van zijn ziel verlost, maar omdat hij sinds zijn twaalfde jaar zo nauw met haar verbonden was geweest, waarbij zijn hele leven met zijn woorden aan haar werd doorgegeven en hij nu zo werd dat hij was alsof hij uit toorn was, alsof zijn ego van hem was weggekomen. Maar de moeder had een nieuw ego bereikt dat in haar was verzonken: ze was een nieuwe persoonlijkheid geworden. En als je onderzoekt, als je probeert uit te zoeken wat er gebeurd is, blijkt het volgende vreemde te zijn.
 
 
Al de vreselijke pijn, het vreselijke lijden van Jezus, dat uit zijn ziel werd bevrijd, stroomde in de ziel van de moeder en zij voelde zich als één met hem. Maar Jezus had het gevoel dat alles wat sinds zijn twaalfde jaar in Hem geleefd had, tijdens dit gesprek was verdwenen. Hoe meer hij erover sprak, hoe meer de moeder vol werd van alle wijsheid die in hem leefde. En alle ervaringen die sinds zijn twaalfde jaar in hem leefden, leefden ze nu in de ziel van de liefhebbende moeder! Maar van hem waren ze verdwenen; hij had het in de ziel, in het hart van de moeder, als het ware, in het hart van de moeder gelegd, datgene wat hij sinds zijn twaalfde jaar zelf had ervaren. Zo werd de ziel van de moeder getransformeerd.
 
 
Hoe getransformeerd was ook hij sinds dat gesprek, zo getransformeerd dat de fraters of stiefbroers en de andere familieleden die om hem heen waren, de mening kregen dat hij gek geworden was. Wat jammer, zeiden ze, dat hij zo veel wist; hij was altijd heel stil, maar nu is hij zijn verstand volledig kwijt, nu is hij zijn verstand kwijt!  Hij werd gezien als een verloren man. In feite liep hij dagenlang als een droom door het huis. De ZarathustraI stond op het punt om dit lichaam van Jezus van Nazareth te verlaten en de geestelijke wereld te betreden. En een definitieve beslissing ontsnapte hem: Als gedreven door een innerlijke drang, als door een innerlijke noodzaak, trok hij zich na een paar dagen als mechanisch weg van het huis, naar Johannes de Doper, die hij al kende, om de doop van hem te verkrijgen.
 
 
En toen vond die gebeurtenis plaats die ik vaker beschreef dan Johannes' doop in de Jordaan: het wezen van Christus daalde af in zijn lichaam.
 
 
Dat is wat er gebeurd is. Jezus was nu doordrongen van het Christuswezen. Sinds dat gesprek met zijn moeder had het ego van Zoroaster plaatsgemaakt voor het ego van Zoroaster en dat wat hij tot het twaalfde jaar, dat was geweest, dat was er weer, alleen maar gegroeid, nog groter. En in dit lichaam, dat nu alleen nog maar de oneindige diepte van de geest in zich droeg, het gevoel open te staan voor oneindige uitgestrektheid, is de Christus gezonken. Jezus was nu doordrongen van Christus, maar de Moeder had ook een nieuw ego bereikt dat in haar was gezonken; zij was een nieuwe persoonlijkheid geworden.
 
 
Het volgende presenteert zich aan de geestelijk wetenschapper: Op hetzelfde moment dat deze doop in de Jordaan plaatsvond, voelde de moeder ook zoiets als het einde van haar transformatie. Ze voelde dat ze toen in haar vijfenveertigste, zesenveertigste levensjaar was, dat ze plotseling het gevoel had doordrongen te zijn van de ziel van die moeder die de moeder was van het jongetje Jezus, dat in zijn twaalfde jaar de ZarathustraI had ontvangen en die was gestorven. Zoals de Geest van Christus was neergedaald op Jezus van Nazareth, zo was de Geest van de andere Moeder, die nu in de geestelijke wereld was, neergedaald op de pleegmoeder met wie Jezus dat gesprek had. Sindsdien voelt ze zich als die jonge moeder die ooit het jongetje van Lucas Jezus heeft gebaard.
 
 
Laten we ons op de juiste manier voorstellen wat een oneindig belangrijke gebeurtenis het is! Laten we proberen dit te voelen, maar ook om te voelen dat jeut een heel bijzonder wezen op aarde leefde: de Christus-zijn in een menselijke omgeving, een wezen dat nog niet in een menselijke omgeving had geleefd, dat tot dan toe alleen maar in spirituele sferen was geweest, dat voordien geen leven op aarde had, dat de geestelijke werelden kende, niet de wereld op aarde! Van de aardse wereld leerde dit wezen alleen datgene wat als het ware was opgeslagen in de drie lichamen, in het fysieke lichaam, het etherische lichaam en het astrale lichaam van Jezus van Nazareth. Ze daalde af in deze drie lichamen zoals ze waren geworden onder de voet van het dertigjarige leven dat ik heb beschreven. Zo ervoer Christus zonder enige vooringenomenheid wat zij voor het eerst op aarde heeft ervaren.
 
 
Dit wezen van Christus werd, zoals de Akasjische Kroniek van het Vijfde Evangelie ons laat zien, eerst in eenzaamheid geleid. De Jezus van Nazareth, in wiens lichaam de Christus-eenheid was, had alles opgegeven wat hem eerder met de rest van de wereld had verbonden. De Christus die net op aarde was aangekomen. Aanvankelijk werd deze Christus aangetrokken tot wat het meest gewelddadig in het astrale lichaam was begraven door de indrukken van het lichaam dat in de herinnering was gebleven. Tegelijkertijd zei de Essentie van Christus tegen zichzelf: "Ja, dit is het lichaam dat de smekende Ahriman en Lucifer ervoer, die het gevoel hadden dat de aspirant-eters Ahriman en Lucifer naar de andere mensen duwden.  De Christus voelde zich tot hen aangetrokken, tot Ahriman en Luzffer, omdat hij tegen zichzelf zei: "Dit zijn de geestelijke wezens waarmee de mensen op aarde moeten worstelen.  Zo trok de Christus Esseniieit, die voor het eerst in een menselijk lichaam, in een aards lichaam, leefde, voor het eerst de strijd aan met Lucifer en Ahriman in de eenzaamheid van de woestijn.
 
 
Ik denk dat de verleiding, zoals ik het nu ga vertellen, volkomen terecht is. Maar het is erg moeilijk om zulke dingen te lezen in de Akasha Chronicle. Daarom merk ik expliciet op dat het een of het ander in een verder occult onderzoek kan worden gewijzigd. Maar het essentiële is er wel, en ik moet u zeggen dat dit essentieel is. De verleiding is in verschillende evangelies aanwezig. Maar deze vertellen het van verschillende kanten. Dat heb ik vaak benadrukt. Ik heb geprobeerd deze verleidingsscène te winnen zoals ze werkelijk was en ik wil het graag onbevooroordeeld vertellen zoals ze werkelijk was.
 
 
Aanvankelijk ontmoette het wezen van Christus in het lichaam van Jezus van Nazareth Lucifer in de eenzaamheid van Lucifer, Lucifer, hoe hij regeert en werkt en hoe hij mensen probeert te benaderen als ze zichzelf over het hoofd zien, als ze te weinig zelfkennis en nederigheid hebben. Lucifer probeert altijd de valse trots, arrogantie, de zelfvergroting van de mensen te benaderen. Nu confronteerde Lucifer de Christus Jezus en zei tegen hem over de woorden die ook in de andere Evangeliën staan: Kijk me aan! De andere koninkrijken waarin de mens is overgebracht, die door de andere goden en geesten zijn gesticht, zijn oud. Maar Ik zal een nieuw koninkrijk vinden; Ik heb Mij losgemaakt van de wereldorde; Ik zal jullie alle schoonheid en glorie van de oude koninkrijken geven wanneer jullie mijn koninkrijk binnengaan. Maar gij zult u scheiden van de andere goden en Mij erkennen.  En Lucifer beschreef alle schoonheid en glorie van de Luciferiaanse wereld, alles wat tot de ziel van de mens zou moeten spreken, ook al was hij er een beetje trots op. Maar het wezen van Christus kwam net uit de geestelijke werelden; het wist wie Luzffer is en wat het gedrag van de ziel is voor de goden, die niet verleid willen worden op aarde door Lucifer. De Christus die niets wist van de Luciferiaanse verleiding in de wereld waar hij vandaan kwam, maar hij wist hoe hij de goden moest dienen, en het was zo sterk om Lucifer af te wijzen.
 
 
Toen deed Lucifer een tweede aanval, maar nu bracht hij Ahriman binnen om hem te steunen, en nu spraken ze beiden tot Christus. De een wilde zijn arrogantie aanwakkeren: Lucifer, de ander wilde zijn angst aanspreken: Ahriman. Dit bracht hem ertoe te zeggen: "Door mijn spiritualiteit, door wat ik u kan geven, als u mij erkent, zult u niet nodig hebben wat u nu nodig hebt, want als Christus bent u een menselijk lichaam binnengetreden. Dit fysieke lichaam onderwerpt je, je moet daarin de wet van de zwaartekracht erkennen. Het verhindert je om de zonden van de zwaartekracht te overtreden, maar Ik zal je boven de wetten van de zwaartekracht verheffen. Als u mij erkent, zal ik de gevolgen van de val afschaffen en zal er niets met u gebeuren. Val van de top af! Het is geschreven: Ik zal de engelen bevelen je te houden, zodat je je voet niet tegen een steen mag duwen.  Ahriman, die aan zijn angst wilde werken, zei: Ik zal je behoeden voor angst! Gooi jezelf naar beneden!
En beide vielen hem binnen. Maar omdat ze hem beiden aanvielen en als het ware de weegschaal in hun druk hielden, kon hij zich van hen redden. En hij vond de kracht die de mens op aarde moet vinden om boven Lucifer en Ahriman uit te stijgen.
 
 
Toen zei Ahriman: Lucifer, ik kan je niet gebruiken, je kunt me alleen maar tegenhouden, je hebt mijn krachten niet vergroot, maar verkleind, ik zal hem alleen proberen. Je hebt voorkomen dat deze ziel ons verrotte.  Toen stuurde Ahriman Lucifer weg en deed de laatste aanval toen hij alleen was, en hij zei hoe het in het evangelie van Matteüs klinkt: Als je wilt opscheppen over goddelijke krachten, maak dan van het mineraal brood, of zoals het in het evangelie staat: maak van de stenen brood!  Toen zei de Christus
 
 
De essentie van Ahriman: Mensen leven niet alleen van brood, maar van wat als spiritueel uit de geestelijke werelden komt.  De Christuswezens wisten dit het beste, want het was nog maar net van de geestelijke werelden afgedaald. Toen antwoordde Ahriman: "Misschien heb je gelijk. Maar het feit dat je gelijk hebt en in hoeverre je gelijk hebt, kan mij er niet van weerhouden je op een bepaalde manier te houden. Je weet alleen wat de geest doet die van de hoogten afdaalt. Maar je was nog niet in de menselijke wereld. Daar beneden in de menselijke wereld zijn er heel andere mensen die echt stenen in brood moeten veranderen, ze kunnen zich niet zomaar voeden met de geest.
 
 
Dat was het moment waarop Ahriman tot Christus sprak over iets dat op aarde bekend kon zijn, maar dat de God die net de aarde was binnengegaan, nog niet kon weten. Hij wist niet dat het beneden op aarde nodig was om het mineraal, het metaal in geld om te zetten, zodat mensen brood zouden krijgen. Toen zei Ahriman dat de arme mensen daar op aarde gedwongen zijn zich te voeden met het geld. Dat was het punt waar Ahriman nog steeds geweld had. En ik zei dat Ahriman dit geweld zal gebruiken!
Dit is het echte verslag van de geschiedenis van de verleiding. Dus er was nog een restant van de verleiding. De vragen zijn uiteindelijk niet opgelost; waarschijnlijk de vragen van Luzffer, maar niet de vragen van Ahriman. Om ze op te lossen, was er iets anders nodig.
 
 
Toen de Christus Jezus de eenzaamheid verliet, voelde hij zich bewogen voorbij alles wat hij had meegemaakt en geleerd van zijn twaalfde jaar; hij voelde de Christus Geest verbonden met wat er in hem leefde voor zijn twaalfde jaar. Hij voelde zich eigenlijk niet meer verbonden met alles wat oud en dor was geworden in het mens-zijn. Zelfs de taal die in zijn omgeving werd gesproken, was hem onverschillig geworden en in het begin bleef hij ook zwijgen. Hij zwierf rond Nazareth en nog verder weg, steeds verder en verder. Hij bezocht veel van die plaatsen die hij al had aangeraakt als Jezus van Nazareth, en daar verscheen iets heel bijzonders. Let wel, ik vertel het verhaal van het Vijfde Evangelie, en het zou zinloos zijn als iemand onmiddellijk zou zoeken naar tegenstrijdigheden tussen dit en de vier andere evangelies. Ik vertel je hoe de zaken er in het vijfde evangelie voorstaan.
 
 
In ware stilte, zonder iets gemeen te hebben met het milieu, dwaalde de Christus Jezus Christus eerst van hostel naar hostel en werkte overal met de mensen en met de mensen. En een diepe indruk had op hem achtergelaten wat hij had meegemaakt met het gezegde van Ahriman van brood. Overal vond hij de mensen die hem al kenden, aan wie hij eerder had gewerkt. De mensen herkenden hem en hij vond onder deze mensen echt het volk, zij die Ahriman moet kunnen bereiken, omdat ze brood moeten maken van stenen, mineralen of wat dan ook, geld, metaal in brood. Hij hoefde niet te stoppen bij degenen die Hillels of andere moraal in acht namen. Maar bij degenen die de andere evangelies belastinginners en zondaars noemden, stopte hij, omdat zij degenen waren die afhankelijk waren van het veranderen van stenen in brood. Vooral hiermee liep hij veel rond.
 
 
Maar nu was er iets vreemds gebeurd: Velen van deze mensen kenden hem al van voor zijn dertigste jaar, toen hij één, twee of drie keer als Jezus van Nazareth bij hen was geweest. Op dat moment leerden ze zijn milde, lieve, wijze wezen kennen. Want zulke grote smarten, zulke diepe smarten, die hij sinds zijn twaalfde jaar had meegemaakt, veranderden zich uiteindelijk in de magische kracht van de liefde, die in elk woord straalde, alsof er in zijn woorden nog een mysterieuze kracht over de mensen om hem heen uitging. Waar hij ook ging, overal, in elk huis, in elk hostel, in elk huis, in elk hostel, was hij zeer geliefd. En deze liefde bleef bestaan toen hij de huizen weer had verlaten en verder was gegaan.
 
 
Er werd veel gezegd in deze huizen van de lieve man, Jezus van Nazareth, die door deze huizen, deze plaatsen, deze plaatsen, had gelopen. En zoals door de invloed van de kosmische wet, gebeurde het volgende. Ik vertel hier scènes die op tal van manieren zijn herhaald en die het helderziende onderzoek ons vaak en vaak kan laten zien. Daar was hij in de families waar Jezus van Nazareth had gewerkt, die na het werk bij elkaar zaten en graag met elkaar spraken als de zon onderging, nog steeds als aanwezig! Toen spraken ze over de lieve man die bij hen was geweest als Jezus van Nazareth. Veel vertelden ze over zijn liefde en zachtheid, veel van hun mooie, warme gevoelens die door hun ziel waren gegaan toen deze man onder hun dak had geleefd. En daar gebeurde het, het was een nawerking van die liefde die in sommige van deze huizen, toen ze zoveel uren lang over deze gast hadden gesproken, dat het beeld van deze Jezus van Nazareth de salon binnenkwam als in een gemeenschappelijk visioen voor alle familieleden. Ja, hij bezocht ze in de geest, of ze creëerden zijn spirituele beeld.
 
 
Nu kunt u zich voorstellen hoe het in zulke gezinnen werd gevoeld toen hij in het gemeenschappelijke visioen aan hen verscheen, en wat het voor hen betekende toen hij nu, na de doop van Johannes in de Jordaan, terugkeerde en zij zijn uiterlijk weer herkenden, alleen zijn oog was helderder geworden. Zij zagen het getransfigureerde gezicht, dat hen ooit zo dierbaar was aangekeken, al deze man, die zij met hun geesten hadden zien zitten. Wat is er in zulke gezinnen gebeurd met de zondaars en douanebeambten die door hun karma omringd waren door alle demonische wezens uit die tijd, die ziek, geladen en bezeten waren, hoe deze mensen zich deze terugkeer voelden, kunnen we ons goed voorstellen!
Nu werd de veranderde aard van Jezus geopenbaard; het was vooral bij zulke mensen duidelijk wat er van Jezus van Nazareth was geworden door de inwoning van Christus. Vroeger hadden ze alleen zijn liefde, vriendelijkheid en mildheid gevoeld, zodat ze daarna het visioen van hem hadden; maar nu kwam er iets uit hem voort als een magische kracht! Waar ze zich voorheen getroost hadden door zijn aanwezigheid, voelden ze zich nu door hem genezen. En zij gingen naar hun naaste omgeving, brachten hen hierheen, toen ook zij onderdrukt en geplaagd werden door demonische krachten, en brachten hen tot Jezus Christus. En zo gebeurde het dat de Christus Jezus, na het verslaan van Lucifer en het behouden van slechts een steek van Ahriman, in staat was om de mensen die onder Ahriman's heerschappij waren aan te doen wat in de Bijbel altijd beschreven wordt als het uitdrijven van demonen en genezing van de zieken. Veel van die demonen die hij dood op het heidense offeraltaar had zien liggen, zijn nu van het volk afgeweken toen hij als Christus Jezus voor hen stond. Want zoals Lucifer en Ahriman hem als hun tegenstander zagen, zo zagen de demonen hem ook als hun tegenstander. En toen hij zo door het land ging, moest hij vaak en vaak bedenken hoe hij daar aan het oude offeraltaar had gelegen, waar in plaats van de goden de demonen zich bevonden en waar hij de dienst niet kon verrichten, vanwege het gedrag van de demonen in de zielen van de mensen. Hij moest BathKol herinneren, die hem het oude mysteriegebed had verkondigd waarover ik tot u sprak. En in het bijzonder de middelste regel van dit gebed kwam steeds weer in zijn hoofd op: "Ervaring in het dagelijkse brood".  Nu zag hij het: deze mensen, naar wie hij was teruggekeerd, moesten stenen in brood veranderen. Hij zag: "Onder deze mensen, met wie hij zo veel had geleefd, zijn er velen die alleen van brood hoeven te leven. En het woord uit dat oorspronkelijke heidense gebed: "Ervaring in het dagelijkse brood", zonk diep in zijn ziel. Hij voelde het hele lichaam van de mens in de fysieke wereld. Hij voelde, dat het in de ontwikkeling van de mensheid zo ver was gekomen, dat men door deze lichamelijke belichaming de namen van de vaders in de hemel, de namen van de geesten van de hogere hiërarchieën, kon vergeten. En hij voelde hoe er nu geen mensen meer waren die de stemmen van de oude profeten en de boodschap van de Zarathustra wijsheid konden horen. Nu wist hij dat het leven in het dagelijkse brood de mensen van de hemel heeft gescheiden, wat de mensen tot egoïsme moet aanzetten en hen naar Ahriman moet leiden.
 
 
Toen hij met zulke gedachten door het land wandelde, bleek dat degenen die het diepst voelden hoe Jezus van Nazareth was veranderd, zijn discipelen werden en Hem volgden. Van veel hostels nam hij de een of andere herberg mee die hem nu volgde, omdat hij de hoogste mate van gevoel had die ik zojuist beschreef. Zo gebeurde het dat al snel een menigte van zulke discipelen samenkwam. Daar had hij mensen om zich heen in deze discipelen, die nu in een als het ware een geheel nieuwe zielsgemoedstoestand verkeerden, die door hem anders waren geworden dan de mensen van wie hij ooit aan zijn moeder had moeten vertellen dat zij het oude niet meer konden horen. En toen schitterde de aardse ervaring van de God in hem: Ik moet de mensen niet vertellen hoe de goden de weg van de Geest naar de aarde zijn gegaan, maar hoe de mensen hun weg kunnen vinden op de weg van de aarde naar de Geest.
 
 
En nu kwam de stem van BathKol weer in zijn gedachten en hij wist dat de oudste formules en gebeden vernieuwd moesten worden; hij wist dat de mens nu van onderaf de weg naar de geestelijke werelden moest zoeken, dat hij door dit gebed de goddelijke geest kon zoeken. Toen nam hij de laatste regel van het oude gebed:
 
 
"Je vaders in de hemel"
 
 
en draaide het om, omdat het nu passend is voor de mens van de nieuwe tijd en omdat hij het niet aan de vele geestelijke wezens van de hiërarchieën hoefde te relateren, maar aan het ene geesteswezen:
"Onze Vader in de hemel."
 
 
En de tweede regel die hij had gehoord als de voorlaatste mysterieuze regel:
"En vergat je naam,' draaide hij het om, want het moet nu lezen voor de mensen van de nieuwe tijd:
 
 
"Geheiligd zij uw naam."
 
 
En zoals de mensen die van onderen moeten opstijgen moeten voelen wanneer ze de Godheid willen benaderen, zo liep hij rond de derde laatste regel die daar werd geroepen:
 
 
"Als een man gescheiden van uw koninkrijk."
In:
"Uw koninkrijk komt tot ons!"
 
 
En de volgende regel:
 
 
Hij draaide ze om, omdat ze nu de mensen alleen konden horen, want niemand kon de oude woordhouding nog horen. Hij draaide het om omdat er een volledige omkering van de weg naar de geestelijke werelden zou plaatsvinden; hij draaide het om:
"Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel".
 
 
En het geheim van het brood, van de belichaming in het fysieke lichaam, het geheim van alles wat hem nu door de angel van Ahriman vol was verschenen, veranderde hij het zodat de mens zou moeten voelen hoe ook deze fysieke wereld uit de geestelijke wereld komt, terwijl de mens het ook niet direct herkent. Daarom heeft hij deze lijn omgevormd van het dagelijkse brood tot een verzoek:
"Geef ons vandaag ons dagelijks brood."
En de woorden:
Hij veranderde de woorden "eigen schuld van anderen" in de woorden:
"Vergeef ons onze zonden zoals wij onze zonden vergeven."
 
 
En de regel die de tweede was in het oude gebed van het
Mysteries:
"Getuigen van ontbindende zelfstandigheid."
draaide hij haar om door te zeggen:
 
 
"Maar verlost ons."
en de eerste lijn:
 
 
"Het kwaad overheerst."
hij sloot het:
 
 
"Van het kwaad. Amen.
En zo werd datgene wat het christendom als het Onze Vader leerde kennen door de omkering van wat Jezus ooit had gehoord als de veranderde stem van BathKol bij zijn val aan het heidense altaar, wat Christus Jezus leerde als het nieuwe Mystenoë-gebed, het nieuwe Onze Vader. De proclamatie van de Bergrede en andere dingen die de Christus Jezus zijn discipelen leerde, zijn op een soortgelijke manier tot stand gekomen en er zal nog veel te zeggen zijn.
 
 
Op een vreemde manier werkte de Christus Jezus alleen maar aan zijn discipelen. Als ik u hierover vertel, beste vrienden, houd er dan rekening mee dat ik u eenvoudigweg vertel wat u in dit vijfde evangelie moet lezen. Toen hij door het land liep, had hij een merkwaardig effect op zijn omgeving. Hij was in gemeenschap met de apostelen, met de discipelen, maar het was omdat hij het wezen van Christus was, alsof hij niet alleen in zijn lichaam was. Als hij met de discipelen in het land rondliep, had hij of zij soms het gevoel dat hij of zij in hem of in zijn of haar eigen ziel was, zelfs als hij of zij naast hem liep. Sommige mensen voelden zich alsof het wezen dat aan de Christus Jezus toebehoorde in hun eigen ziel was, en toen begonnen ze de woorden te spreken die de Christus Jezus zelf alleen maar kon spreken. En daar ging deze menigte rond en ontmoette mensen, er werd tot hen gesproken en degene die sprak was niet altijd Christus Jezus zelf, maar ook een aantal van de discipelen sprak, omdat hij alles gemeen had met de discipelen, ook zijn wijsheid.
 
 
Ik moet bekennen dat ik zeer verbaasd was toen ik me realiseerde dat bijvoorbeeld het gesprek met de Sadducee, waarover het evangelie van Marcus vertelt, helemaal niet door de Christus Jezus uit het lichaam van Jezus werd gesproken, maar door een van de discipelen; maar natuurlijk sprak de Christus het. En ook deze verschijning kwam vaak voor, dat toen Christus Jezus eenmaal zijn menigte verliet, hij zich soms van hen scheidde, maar hij was onder hen. Of hij liep geestelijk met hen mee toen hij ver weg was, of hij was alleen met hen in zijn etherische lichaam. Zijn etherische lichaam was onder hen, zijn etherische lichaam liep ook met hen mee in het land, en men kon vaak niet onderscheiden of hij het fysieke lichaam had, bij wijze van spreken, of dat het alleen het uiterlijk van het etherische lichaam was.
 
 
Zo was de gemeenschap met de discipelen en met veel mensen uit het volk, toen de Jezus van Nazareth de Christus Jezus was geworden. Maar hij heeft zelf ervaren wat ik al had gesuggereerd: Terwijl in het begin het wezen van Christus relatief onafhankelijk was van het lichaam van Jezus van Nazareth, moest het later steeds meer op hem gaan lijken. En hoe meer het leven zich ontwikkelde, hoe meer hij gebonden was aan het lichaam van Jezus van Nazareth, en hoe meer hij aan het lichaam van Jezus van Nazareth was gebonden, en hoe meer pijn hij het afgelopen jaar over zich heen kreeg, hoe meer hij aan het lichaam van Jezus van Nazareth was gebonden, dat ook ziek was geworden. Maar het gebeurde nog steeds dat Christus, die al met een grote menigte ronddwaalde, weer uit zijn lichaam ging. Hier en daar sprak men, hier sprak men, hier sprak men, daar dat men van de apostelkudde, en men kon geloven dat degene die sprak de Christus Jezus was, of dat het niet de Christus Jezus was, of dat het de Christus Jezus was: de Christus sprak door hen allen heen, zolang zij in intieme gemeenschap met Hem gingen.
 
 
Men kan luisteren naar een gesprek zoals de Farizeeën en de Joodse Schrfft-geleerden met elkaar spraken en tegen elkaar zeiden: "Om de mensen af te schrikken kan men echter iedereen uit deze menigte kiezen en doden, maar het kan net zo goed een vals gesprek zijn, want ze spreken allemaal hetzelfde. Dat dient ons niet, want dan kan de echte Christus Jezus er nog steeds zijn. Maar we moeten de echte hebben!  Alleen de discipelen zelf, degenen die hem al benaderd hadden, konden hem onderscheiden. Maar ze hebben de vijand zeker niet verteld welke de juiste was.
 
 
Maar toen was Ahriman sterk genoeg geworden met betrekking tot de vraag die overbleef, die de Christus zich niet in de geestelijke werelden kon vestigen, maar alleen op aarde. Hij moest door de moeilijkste handeling leren wat de kwestie van het veranderen van stenen in brood betekent, of wat hetzelfde is om geld in brood te veranderen, omdat Ahriman de Judas van Karioth gebruikte.
 
 
Terwijl Christus werkte, zou er geen enkel geestelijk middel beschikbaar zijn geweest om erachter te komen wie Christus was onder de menigte van zijn discipelen die Hem aanbaden. Want waar de Geest aan het werk was, waar zelfs de laatste van overtuigingskracht aan het werk was, was het niet mogelijk om Christus te hulp te komen. Alleen daar, waar hij was, die de middelen gebruikte die Christus niet wist, die hij alleen door de moeilijkste daad op aarde, waar Judas werkte, te weten kwam, kon men tot hem komen. Het zou niet mogelijk zijn geweest hem te herkennen aan iets anders dan het feit dat er iemand werd gevonden die zich in dienst van de Ahriman had gesteld, die eigenlijk alleen door geld was gekomen om te verraden! Door deze Christus was Jezus verbonden met Judas, dat was gebeurd in de geschiedenis van de verzoeking, wat begrijpelijk is met God: dat de Christus, die net naar de aarde was neergedaald, niet wist, want het is alleen maar goed voor de hemel, dat er geen stenen nodig zijn voor brood. Omdat Ahriman dit als zijn angel had gehouden, vond verraad plaats. En toen moest Christus in het koninkrijk van de Heer des doods komen, voor zover Ahriman de Heer van de dood is. Dit is het verband tussen de geschiedenis van de verleiding en de Mysten.um van Golgotha en het verraad van Judas.
 
 
Over dit vijfde evangelie kan veel meer gezegd worden dan wat er gezegd is. Maar naarmate de mensheid evolueert, zullen de andere delen van dit vijfde evangelie zeker aan het licht komen. Meer van de manier waarop het is, heb ik geprobeerd om u een idee te geven van dit Vijfde Evangelie door middel van de verscheurde verhalen. Aan het einde van deze lezingen word ik geconfronteerd met wat ik aan het einde van het eerste uur zei, namelijk dat het alleen wordt uitgedaagd door de noodzaak van onze tijd om in het heden over dit vijfde evangelie te spreken. En, beste vrienden, ik wil er vooral bij u op aandringen dat u wat er over het vijfde evangelie gezegd mag worden, op de juiste eerbiedige manier behandelt.
 
 
Zie je, we hebben vandaag de dag al genoeg vijanden, en de manier waarop ze te werk gaan is heel eigenaardig. Ik wil het hier niet over hebben, u kent het misschien van de "mededelingen". U weet ook het vreemde feit dat er lange tijd mensen zijn geweest die hebben gesproken over hoe opgeblazen door allerlei bekrompen christendom, zelfs het jezuïtisme, de leer is die ik verkondig. In het bijzonder zijn het bepaalde aanhangers van de zogenaamde Adyar-theosofie die op de slechtste manier dit jezuïetisme verkondigen en luidkeels haatdragend en gewetensvol spreken. Maar daarbij komt ook aan het licht dat onze leer is vervalst vanuit een plaats waar mensen zeer hard hebben gevochten tegen de bekrompenen, de onrechtvaardigen, de verwerpelijken. Een man die uit Amerika kwam, leerde onze leer gedurende vele weken en maanden kennen, schreef haar op en droeg haar vervolgens in verwaterde vorm naar Amerika, waar hij een rosicruciale theosofie publiceerde die hij van ons overnam. Hij zegt dat hij hier veel van ons geleerd heeft, maar dat hij toen pas naar de meesters werd geroepen en meer van hen leerde. Maar hoe dieper hij had geleerd van de toen ongepubliceerde cycli, hoe meer hij had geleerd van de toen nog ongepubliceerde cycli, hij verborg zich zoals hij van ons had geleerd. Dat zoiets in Amerika kon blijven gebeuren, zoals de oude Hillel, in zachtheid; je hoefde het niet mee te laten nemen, ook al speelde het naar Europa. Er werd een vertaling gemaakt van wat er over ons in Amerika was afgeleverd op de plaats waar we het meest waren verwoest, en deze vertaling werd ingeleid door te zeggen: "Een rosicruciaal wereldbeeld zou inderdaad aan het licht komen in Europa, maar op een bekrompen, jezuïetenachtige manier. En alleen in de zuivere lucht van Californië kon het blijven gedijen.  Nou, ik maak punten....! Dat is de methode van onze tegenstanders. We kunnen deze dingen niet alleen met clementie bekijken, maar zelfs met mededogen, maar we mogen onze ogen er niet voor sluiten. Als zulke dingen gebeuren, moeten degenen die altijd een vreemde aflaat hebben gehad voor degenen die zich in de loop der jaren zo gewetenloos hebben gedragen, ook voorzichtig zijn. Misschien zal iedereen op een dag zijn ogen openen. Ik wil hier echt niet over praten als het niet nodig is in dienst van de waarheid. Men moet dit alles heel duidelijk zien.
 
 
Ook al worden deze dingen aan de ene kant door anderen verspreid, dan nog beschermt dit ons niet tegen het feit dat aan de andere kant degenen voor wie deze dingen onaangenaam zijn op een wat eerlijkere manier, omdat er ook zulke mensen zijn die de strijd voeren. Met alle dwaze dingen die tussen deze twee partijen worden geschreven, wil ik u niet storen. Want al deze vreemde literatuur, die nu in Duitsland wordt uitgegeven door Freimark, Schalk, Maack en dergelijke, zou helemaal niet nodig zijn om er rekening mee te houden, omdat de minderwaardigheid toch te groot is. Maar er zijn mensen die het niet kunnen uitstaan dat precies zoiets als dit vijfde evangelie is. En misschien was geen enkele haat zo eerlijk als degene die in de kritieken, die onmiddellijk verschenen, naar buiten kwam, als iets van het mysterie van de twee Jezus-jongens, dat al tot het Vijfde Evangelie behoort, is doorgedrongen in de publieke belangstelling. Echte antroposofen zullen dit vijfde evangelie, dat in goed vertrouwen is gegeven, correct behandelen. Neem het mee, vertel het in de filialen, maar vertel de mensen hoe ze het moeten behandelen! Zorg ervoor dat het niet wordt neergegooid zonder respect voor degenen die er de spot mee kunnen drijven.
 
 
Men wordt geconfronteerd met dergelijke zaken, die gebaseerd zijn op het helderziende onderzoek dat nu al nodig is voor onze tijd, met onze hele tijd, en vooral met de leidende opleiding van onze tijd. We hebben geprobeerd dit in ons hart te brengen. Degenen onder ons die samen de eerste steen van ons gebouw hebben gelegd, weten hoe wij ons tot de ziel probeerden te roepen, hoe noodzakelijk de verkondiging van spirituele leringen is met getrouwe inachtneming van de waarheid. We probeerden onszelf voor de ziel te leiden, hoe ver onze tijdscultuur verwijderd is van deze zoektocht naar de waarheid. Men kan zeggen dat de roep om de Geest door onze tijd gaat, maar dat mensen te arrogant of te beperkt zijn om echt iets over de ware Geest te willen weten. De mate van waarheid die nodig is om de verkondiging van de geest te horen, moet eerst naar voren worden gebracht. Want in wat vandaag de dag een geestelijke illusie is, is deze mate van waarheidsgetrouwheid niet aanwezig en, wat nog erger is, men merkt niet dat ze niet aanwezig is. Behandel wat hier met het vijfde evangelie is gegeven op een zodanige wijze dat het met eerbied in de takken wordt behandeld. Wij beweren dit niet uit egoïsme, maar om een heel andere reden, omdat de Geest van de Waarheid in ons moet leven en de Geest in waarheid voor ons moet staan.
 
 
Mensen praten vandaag de dag over de geest, maar zelfs als ze dat wel doen, hebben ze geen vermoeden van de geest. Er is een man en waarom niet noemen hem die heeft bereikt grote prestige juist omdat hij altijd spreekt over de geest, Rudolf Eucken. Hij spreekt altijd over de geest, maar als je al zijn boeken maar één keer leest, dan zeggen ze altijd: de geest bestaat, je moet hem ervaren, je moet erbij zijn, je moet hem inleven, je moet hem inleven, enzovoorts. In oneindige zinnen gaat het door al deze boeken, waar men steeds opnieuw schrijft: Geest, geest, geest, geest! Dus vandaag spreekt men van de geest omdat men zich te comfortabel of te arrogant voelt om naar de bronnen van de geest zelf te gaan. En deze mensen hebben vandaag de dag een groot prestige. Het zal voor hen in deze tijd nog steeds moeilijk zijn om door te dringen met wat zo concreet aan de Geest is onttrokken, zoals dat moest gebeuren met de beschrijving van het Vijfde Evangelie. Dit omvat ernst en innerlijke waarheid. Een van de nieuwste geschriften
Euckens is dit: "Kunnen we nog steeds christen zijn?" Daar lezen we op een van de bladzijden, die niet meer zijn dan enkele ledematen, die als een krans van ziel en geest, geest en ziel zijn, en door de vele delen gebeurt dit, want daarmee verwerft men een enorm prestige, roem en reputatie, als men aan de mensen uitlegt, dat men iets over de geest moet weten, omdat men vandaag de dag bij het lezen van wat alle innerlijke onwaarheid is bereikt, en men wil geloven dat de mensen eindelijk moeten leren lezen, daar lezen we op een bladzijde de zin: De mensheid is vandaag de dag meer dan geloven in demonen; geloven in demonen kan niet langer van mensen worden verwacht!  Maar in een andere passage in hetzelfde boek leest men de vreemde zin: "De aanraking van het goddelijke en het menselijke produceert demonische krachten. De man spreekt nu serieus over demonen, die, zoals ik al eerder zei, op een andere pagina van hetzelfde boek spreekt. Is dat niet de diepste innerlijke onwaarheid? De tijd zou moeten komen dat zulke leringen van de Geest, vol innerlijke onwaarheid, zullen worden verworpen. Maar ik merk niets van het feit dat veel van onze tijdgenoten deze innerlijke onwaarheid opmerken.
 
 
Zo staan we vandaag de dag nog steeds, wanneer we de waarheid van de Geest dienen, in tegenstelling tot onze tijd. En het is noodzakelijk om zoiets te onthouden om duidelijk te zien wat we in ons hart moeten doen als we mededragers willen zijn van de verkondiging van de Geest, mededragers van het nieuwe leven van de Geest dat nodig is voor de mensheid. Hoe kunnen we hopen, wanneer we door de leer van de Geest proberen de menselijke ziel naar het wezen van Christus te leiden, veel goedkeuring te vinden voor de vorming van de tijd die vandaag tevreden is met zulke waarheden die alle slimme filosofen en theologen ons vertellen: dat er voor Christus een christendom bestond! Want zij bewijzen dat de cultus, zelfs individuele typische verhalen, al eerder in het Oosten op dezelfde manier werden gevonden. Dan leggen de slimme theologen uit en vertellen iedereen die het wil horen dat het christendom niets anders is dan de voortzetting van wat er al eerder was. En deze literatuur heeft een grote impact op onze tijdgenoten. Het heeft enorm veel respect gekregen, en de tijdgenoten merken niet eens hoe het allemaal met elkaar samenhangt.
 
 
Als men spreekt over het Christus-zijn zoals het in zijn spiritualiteit neerdaalt, en als men later de Christus-zijn vindt die aanbeden wordt in dezelfde cultusvormen als de heidense goden voorheen aanbeden werden, en als men dit wil gebruiken om het Christus-zijn te verloochenen, zoals het er vandaag de dag al is, dan is dit een logica die gebruikt wordt door iemand met wie het volgende gebeurt: Een of andere willekeurige persoon gaat een hostel binnen en zou zijn kleren daar hebben laten liggen. Men weet uit de kleren dat ze van deze persoon zijn. Daarna zou een man als Schiller of Goethe zijn gekomen en, gedwongen door een of andere omstandigheid, de achtergebleven kleren hebben aangetrokken en met de kleren van de ander naar buiten zijn gekomen. En nu liep er iemand rond, zag Goethe in zijn andere kleren en zei: "Ja, waar heb je het over? Wat voor een speciaal persoon is dat? Ik heb de kleren zeer zorgvuldig onderzocht, ze zijn van hem en van hem die helemaal geen bijzonder persoon is.  Omdat het wezen van Christus als het ware de kleren van de oude culten heeft gebruikt, komen de slimme mensen en realiseren zich niet dat het wezen van Christus dit alleen maar als een jurk heeft aangetrokken en dat wat nu in de oude culten het wezen van Christus is.
 
 
En nu neem je hele bibliotheken, neem hele sommen van de huidige wetenschappelijke monistische overwegingen: dit zijn bewijzen van de kleding van het Christuswezen, die zelfs waar zijn! Hoog in waarde vandaag de dag is de snuiver van de Culturele Revolutie, en de wetenschap van deze snuivers wordt aanvaard als diepe wijsheid. We moeten dit beeld voor onze ziel schetsen als we niet alleen intellectueel, maar ook met gevoel willen ontvangen wat er met dit vijfde evangelie bedoeld wordt. Want wat bedoeld wordt is dat we ons met onze waarheid op de juiste manier in onze tijd geplaatst moeten voelen om te begrijpen hoe onmogelijk het is om de oude tijd te laten begrijpen wat er weer als een nieuwe proclamatie moet komen. Daarom kan nu een evangeliewoord worden uitgesproken, wanneer we weer afscheid van elkaar nemen: Met de betekenis die vandaag de dag in de mensheid heerst, is het niet mogelijk om vooruitgang te boeken in de volgende geestelijke ontwikkeling.  Daarom moet dit gevoel worden veranderd, gericht op een ander! En de compromismaatregelen, die geen duidelijk beeld willen krijgen van wat er is en wat er moet komen, zullen niet goed dienen wat nodig is als geestelijke leer en geestelijke dienst aan de mensheid.
 
 
Ik was schuldig aan het vijfde evangelie, dat voor mij heilig is. En ik neem afscheid van uw harten en zielen met het verlangen dat de band die ons door vele andere dingen heeft verenigd, door dit geestelijk onderzoek naar het Vijfde Evangelie, dat mij bijzonder na aan het hart ligt, gesterkt zou kunnen zijn. En dit kan misschien een warm gevoel in jullie hart en ziel opwekken: Ook al zijn we fysiek gescheiden in ruimte en tijd, we willen toch bij elkaar blijven, om samen te voelen waar we voor moeten werken in onze ziel en wat er gevraagd wordt door de plicht die de Geest in onze tijd oplegt aan de menselijke ziel!
Hopelijk zal wat we nastreven op de juiste manier worden voortgezet door het werk van elke ziel. Ik denk dat met deze wens het beste afscheid kan worden genomen, dat ik tot het einde van deze lezingencyclus zou willen brengen.
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